
Brief gevonden over de Oisterwijkse verzetsman Jan Linthorst 
 

Onlangs is op de website Brabantse gesneuvelden https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-

linthorst-raalte-1890 een brief toegevoegd van Net Linthorst (Raalte 22 juli 1886) uit Oisterwijk aan 

Theo Jaspers uit Berg aan de Maas (Limburg). De brief moet ongeveer half augustus 1944 geschreven 

zijn. Net is de zus van verzetsman Jan Linthorst die bij het schrijven van de brief al een maand is 

opgepakt. In de brief beschrijft Net minutieus hoe de arrestatie van Jan Linthorst in zijn woning aan 

De Lind in zijn werk is gegaan. Schrijnend is het te moeten lezen dat het voor de SD’ers die bij de 

arrestatie betrokken waren een routineklus was. Ze eten nog even een ijsje op terwijl Jan Linthorst in 

hun midden staat om afgevoerd te worden. Het blijkt uit deze brief dat Linthorst via de tuin nog 

geprobeerd heeft te ontkomen aan de SD. Net Linthorst beschrijft in de brief de schrijnende 

onzekerheid over het lot van haar broer. Ze weet op dat moment niet eens waar hij 

gevangengehouden wordt. Net is desalniettemin hoopvol voor de toekomst. Haar geloof is haar 

grootste houvast. En ze ziet ook dat de geallieerden in Frankrijk razendsnel oprukken. Maar niet snel 

genoeg voor verzetsman Jan Linthorst. De nazi’s schieten hem op 19 augustus 1944 dood in kamp 

Vught. Enkele dagen dus na onderstaande brief van zijn zus Net. 

 

Beste Theo, ik kom u toch eens gauw een treurig nieuws mededeelen. Ze hebben op zondag 9 juli ome 

Jan opgepakt en weggevoerd, eerst heeft hij in Haaren gezeten, dicht bij ons, en zaterdag 29 juli is hij 

weggevoerd, en weten maar niet waar hij zit. Vanmorgen hoorden we dat hij naar Krefeld in 

Duitsland was gebracht. Ge moet weten dat ze eerst zaterdags ’s avonds om 11 uur zooals de 

volksmond zegt, onze bedrijfsleider [Jan Brunnekreef] opgepakt hebben, en toen ’s zondags middags 

9 juli om 12.00 uur, oom Jan en donderdags de 20ste juli Jac Kieft de neef van ons. Dat komt ze zwijgen 

allemaal als het graf en zoodoende pikken ze steeds meer menschen, waar ze maar van vermoeden 

dat ze iets weten. Oom Jan zou vijftigduizend gulden aan illegale werken gegeven hebben, volgens 

een boekje [onleesbaar] wat onze bedrijfsleider in de zak zou hebben gehad. En Jac Kieft halen ze 

natuurlijk omdat ze die weleens met onze bedrijfsleider zagen.  

 

Ze waren van de Gestapo. Ze kwamen aan de deur, en ik kwam voor, en vroegen is oom Jan thuis. Ik 

zeg, met wien spreek ik, heeft u niets mede te maken, en met [meteen?] liepen ze mij voorbij, en 

vroegen weer is oom Jan thuis, ik dacht als gij niet zegt, wien gij zijt, behoef ik niet te zeggen , waar 

oom Jan is, en ik zei, is niet thuis. Maar meteen hadden ze hem achter het huis al te pakken, hoe vindt 

ge zoiets, toen kwamen ze met hem binnen, en zegt die ene vent, haben sie kein reines gewissen, 

jawel zegt oom Jan , waarom vraagt ge dat, omdat ge wek lauft. Toen werd hij gefouilleerd, en vroeg 

een andere vent, aan een andere broer van ons, heeft hier vannacht iemand geslapen, welneen zegt 

mijn broer, toen zegt die vent die oom Jan aan onderzoeken was, snautze halten, die man muss weck, 

en gij ook zegt hij tegen mij. Ik zei waarom, ik mag hier gerust staan, ik ben in mijn eigen huis. Toen 

vroeg die vent, die oom Jan nazocht, ook nog een keer, heeft hier iemand geslapen. Oom zegt 

welneen geen mensch anders als de eigen menschen. Ze liepen alle kamers op en af, kolenhok, 

schuilkelder, berghoek, maar doorzochten niets gelukkig. En toen ze beneden kwamen zeiden ze 

tegen elkander, hier is ook al niet veel te vinden. 

 

Toen gingen ze met oom Jan in hun midden staan, en gingen ze eerst met zijn allen om oom Jan heen, 

een ijsco eten, wat luguber hè. Ze stonden met de revolver in aanleg voor ons. We mochten niet tot 

zeven uur ’s avonds de deur uit, hoe vindt ge zooiets, Theo? Het is toch zoo treurig voor ons. Hij is nu 

al een maand weg. Iedere dag hoop je een tijding of iets dergelijks te krijgen. Ze vragen ook helemaal 

geen levensmiddelenkaart voor hun aan. Ik begrijp dat niet. Onze bedrijfsleider moeten ze vreselijk 

geslagen hebben. Zoodat hem het bloed uit de mond en de neus vloeide. Oom Jan niet, daar wordt 

wel hard in gewerkt om ze weer vrij te krijgen. We moeten er maar goed voor blijven bidden. Mag ik u 

allen ook om een gebed vragen alstublieft, want dat kan ons enige redmiddel zijn. Het gaat anders 

goed met den Oorlog, buitengewoon in Frankrijk hè. Ik denk Theo dat ge de Panter zachtkens aan 



voor den dag moeten en hem flink smeren om naar Köln am Rein te kunnen komen. Hoe maakt het 

vader en moeder het, goed en de verdere familie. Met ons gaat het anders nog wel goed hoor. Ik ga 

Toontje van den Berg ook even schrijven, die zal ook wel vreeselijk opkijken, en kwaad worden, en aan 

de knersel [?] dunkt mij. 

 

Wat is het anders nu fijn weer, het valt niet mede om dan in de patout te moeten zitten, vindt ge het 

geen tuig [?]. Dat is nu de tweede keer dat ze hem te pakken hebben. Het begin van den oorlog, en nu 

op het scheiden weer. Ik hoop dat ze allen gauw in ons midden weer zijn. Welnu Theo, doet u de 

groeten aan uw ouders en fam. en tot een weerziens hoor [?]. Ook nu zullen we de moed er maar 

inhouden, [anders?] dan zijn we geen echte Vaderlanders hè. Zijn bij u nog veel soldaten, hier niet zoo 

veel meer, nog wel een stel Russen, die moeten werken in een heel bos met munitie, maar daar wordt 

nu ook al weer uitgehaald, en naar Frankrijk toegebracht. Ik denk dat we wel beslissende weken 

tegemoet gaan. Het gaat op een aftocht. Welnu Theo. Ontvang dat veel hartelijke groeten van ons 

allen, oom Frans, oom Jan in de patout en tante Anna en van mij. Tante Net. 

 


