BEZETTING EN BEVRIJDING
Economie, politiek en cultuur 1940-1945
Ad van den Oord

‘En ’s avonds even na tien uur, toen het frauduleus geslachte varken opgeruimd was, ging 'n
joodse man met zijn jonge vrouw, gedekt door de donkerte van de verduisterde straat, zonder
bellen bij Coba binnen. Dit was de eerste ondergrondse daad van tante Coba die er wel van
hield de duitsers dwars te zitten’.! De alleenwonende verzetsvrouw Coba Pulskens uit de
Diepenstraat verzorgde niet alleen joodse onderduikers, maar droeg als goed katholiek bij aan
hun bekering. Ook verzetslieden en geallieerde piloten gebruikten haar woning als
onderduikadres. Doch op zondag 9 juli 1944 ging het mis. De Sicherheitspolizei deed een
inval en schoot daarbij de drie op dat moment aanwezige geallieerde piloten dood. Het
verhaal wil dat Coba over de lijken nog een ‘keurig gestreken Nederlandse vlag’ had laten
leggen, die ze bewaarde in het dressoir in afwachting van betere tijden.? De bevrijding zou ze
echter niet meer meemaken. Coba Pulskens overleed in februari 1945 in het Duitse
concentratieckamp Ravensbriick. Op 2 februari 1947 werd in de Diepenstraat een plaquette
onthuld ter herinnering aan haar en alle andere omgekomen Tilburgse verzetsmensen. Coba
ging in de herinnering de rol vervullen van een martelares, die tot in de dood vasthield aan
haar katholieke normen en waarden. ‘Daardoor wordt zij ook de tegenpool van de door de
Kerk veroordeelde zelfzucht die opgesloten zat in onwettige economische gebruiken, zoals
hamsteren, smokkelen en prijsopdrijving, maar ook in het zelfzuchtige zoeken van genot in de
vorm van dansen en feestvieren’, constateerde de historicus Ad de Beer vijftig jaar na dato.’
Amper twee jaar na de bevrijding van Tilburg werd blijkbaar de noodzaak gevoeld Coba
Pulskens vooral op te voeren als eenheidssymbool van nationaal (Nederlandse vlag) en
katholiek verzet tegen een door de Duitse bezetter gecre€erde economische, politiecke en
culturele verwording.

Waar Coba Pulskens het boegbeeld van het verzet werd, zou politieagent Piet Gerrits
dienen als zondebok. De NSB’er Gerrits was in de bezettingsjaren mede verantwoordelijk
voor het oppakken van joden en verzetsmensen. Tijdens de bevrijdingsfeesten in diverse
Tilburgse buurten werd hij voorwerp van bespotting. Bij een gekostumeerde voetbalwedstrijd
op Broekhoven was het toppunt van vermaak het vellen van vonnis over de grootste
misdadigers ter wereld: Hitler, Goebbels en ... Piet Gerrits. De Tilburgse Vrijwillige
Reddingsbrigade hield tijdens de nationale feesten een collecte ten behoeve van Kleuterheil
waarbij een vermomde ‘Piet Gerrits-onder-politie-toezicht’ goed was voor een opbrengst van
117 gulden. D¢ attractie van het buurtfeest in de Gildebroederstraat en St. Sebastiaanstraat
was een spooktent met daarin Hitler in zijn graf, Rost van Tonningen gestikt onder zijn
gestolen miljoenen en wederom Piet Gerrits. Onder het motto ‘Hij litter’ (een alliteratie op
‘Heil Hitler’) was een opschrift aangebracht: ‘Dit is Piet Gerrits, agent van politie, lang zal hij
leven in deze positie’.* Ruim voordat de bijzondere rechtspleging de doodstraf over Piet
Gerrits zou uitspreken, hadden de Tilburgers hun oordeel al geveld.

Het beeld van de oorlog werd verengd tot de ‘roofzuchtige mof” die samen met een
handjevol ‘foute’ Nederlanders de natie in de afgrond had gestort, waarbij de ‘goede’
Nederlanders noodgedwongen langs de zijlijn moesten toekijken of ondergronds probeerden
de bezetter zoveel mogelijk tegen te werken. Een dergelijk politiek-moreel oordeel verpakt in
een antithetisch kader van collaboratie en verzet doet echter weinig recht aan het gedrag van
de overgrote meerderheid van de bevolking dat, zoals we hieronder zullen laten zien, juist
gericht was op het voortzetten van de vertrouwde levenswijze en aanpassing aan de nieuwe
verhoudingen tijdens de bezetting. Het werk in de textielindustrie ging in de eerste jaren van
de bezetting voor de meeste Tilburgers gewoon door, de burgemeester en wethouders bleven



op hun plaats en de voetbalcompetitie kon ieder jaar ongestoord uitgespeeld worden. De
zwart-wit voorstelling van ‘goed’ en ‘fout’, zoals die bij de herdenking van Coba Pulskens en
bij de ‘volksgerichten’ tegen Piet Gerrits gestalte kreeg, moeten we van veel meer grijstinten
voorzien. Maar een dergelijk gecompliceerd beeld kwam na de oorlog niet van pas. Immers
de noodzaak tot economische wederopbouw, herstel van arbeidsmoraal en zedelijkheid
alsmede de politieke dreiging van het communisme vroegen om de mythe van een volk dat
zich fier en vooral eendrachtig verzet had tegen de tirannie. Dat de werkelijkheid op
economisch, politiek en cultureel terrein weerbarstiger was, zal in dit hoofdstuk worden
uiteengezet.

Produceren voor de Duitsers

Oorlog en oorlogsdreiging hadden in het verleden vaak geleid tot een bloei van de Tilburgse
textielindustrie. Het Tilburgse Eerste Kamerlid en fabrikant Blomjous pleitte, al kort na het
aan de macht komen van Hitler in Duitsland, voor opvoering van de militaire uitgaven.
Burgemeester Vonk de Both schreef in de zomer van 1934 samen met andere burgemeesters
uit het katholieke zuiden een open brief aan de regering om de defensieuitgaven te verhogen,
hetgeen resulteerde in de oprichting van een Comité voor Nationale Veiligheid onder leiding
van de Tilburgse hoogleraar Jan de Quay. Deze voegde aan het pleidooi voor een krachtiger
leger meteen een ander, en meer doorslaggevend, argument toe: een verhoging van de
defensieuitgaven zou een positieve invloed hebben op de industrie.’ Die prikkel bleef voor
Tilburg echter uit tot de mobilisatie in 1939.

De mobilisatie van het Nederlandse leger legde de Tilburgse textielbedrijven geen
windeieren. De wollenstoffenindustrie veerde op als gevolg van de productie van
uniformlaken. Bovendien zorgde hamsterwoede, een onbedoeld effect van de
distributieregelingen, voor extra afzet. Het Rijksbureau voor Wol en Lompen, onder leiding
van B.J.M. van Spaendonck, had v6or mei 1940 al gezorgd dat er 14.000 ton ruwe wol
aangevoerd was, voldoende voor één jaar normale productie. Feitelijk speelde het rijksbureau
daarmee de Duitse oorlogsmachine essenti€le grondstoffen toe. Binnen een jaar na de
bezetting waren 25.000 ton textielgoederen en 12.000 ton lompen verwerkt in Duitse orders.®

De Tilburgse fabrikanten kwamen reeds op de dag van de Duitse inval bijeen. Op die
vrijdagmiddag 10 mei spraken zij af het personeel zoveel mogelijk in de fabrieken te houden
en geen ontslagen uit te delen in verband met het handhaven van orde en rust. Wegens
verduisteringsvoorschriften zou er alleen in de daguren gewerkt worden. De Duitsers pakten
de opgebouwde voorraden meteen aan. Via burgemeester Van de Mortel eiste de bezetter van
de Kamer van Koophandel een volledige opgave van aanwezige voorraden van grond- en
hulpstoffen in de Tilburgse bedrijven. Van Spaendonck deed een dringend beroep op de
fabrikanten om de voorraden ‘nauwkeurig in te vullen’. Op 16 mei verbonden 49 Tilburgse
textielondernemers zich om niet individueel met de Duitse bezetter contact te zoeken maar
hun belangenbehartiging op te dragen aan de voorzitters en secretarissen van de Kamer van
Koophandel en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen.” Op basis
van deze uitspraak onderhandelde Van Spaendonck met Regierungsrat Dr. Hendel over een
eventuele overname door de Duitse Kriegsverwaltung van militaire lakens en dekens die in de
Tilburgse bedrijven verzendingsklaar lagen. Het rijksbureau werd door de fabrikanten
gemachtigd om als verkoper naar de Duitsers op te treden.® In zijn functie als directeur van
het rijksbureau verkreeg Van Spaendonck toestemming van H.M. Hirschfeld, waarnemend
secretaris-generaal Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, voor de levering van
400.000 meter uniformlaken en 100.000 meter laken voor het Duitse politie- en
spoorwegpersoneel. De opdrachten werden over de bedrijven verdeeld op basis van de
garenproductie van 1938, het aantal getouwen en de omvang van de vroegere productie van



militaire lakens.” Van Spaendonck vroeg op 12 juli 1940 van alle wollenstoffenfabrikanten
de ‘volle [...] om de door de Duitse Weermacht gegeven opdracht correct uit te voeren. In
vele gevallen zal dit alleen mogelijk zijn, indien opdrachten voor civiele doeleinden op dit
ogenblik op de achtergrond worden gesteld’.!°

De Tilburgse fabrikanten stonden niet onverschillig tegen de Duitse orders. Immers
indien niet voor de bezetter geproduceerd werd, zouden de aanwezige voorraden door het
rijksbureau gevorderd worden. Voorzitter Fr. Mutsaerts van de fabrikantenbond stelde zelfs
voor de geplande fabrieksvakantie te verplaatsen van de kermisdagen (5-7 augustus) naar
midden juli omdat in augustus de productie voor de Duitsers zou beginnen en een goede
beoordeling aan het eind van die maand zou bepalen of er verdere opdrachten volgden.
Hoewel het gemeentebestuur en de katholieke vakorganisatie al akkoord waren, deinsden de
leden van de fabrikantenbond voor zo’n ingrijpende maatregel terug. Men vreesde grote
onvrede onder het personeel omdat fabrieks- en schoolvakantie dan niet gelijk zouden lopen
en de vakantiedagen door vele arbeiders reeds waren ingevuld met familie-uitstapjes.!! De
Duitse Wehrmacht wenste in Tilburg hoffelijk ontvangen te worden. Toen in het voorjaar van
1941 bij twee textielbedrijven de heren van de Abnahme-Kommission minder correct
behandeld werden, reageerden de Duitsers met het opleggen van kortingen. Van Spaendonck
wees de fabrikanten erop dat dergelijke incidenten nadelige gevolgen voor de gehele
Tilburgse industrie konden hebben. Samen met Fr. Mutsaerts stuurde hij namens het bestuur
van de fabrikantenbond een excuusbrief naar Berlijn, die er toe leidde dat de korting aan één
van de fabrikanten verminderd werd.!? In de eerste oorlogsjaren vonden niet alleen leveringen
aan de Wehrmacht plaats, maar ook aan de Hohere SS und Polizeifiihrer, Sicherheitsdienst,
Ordnungspolizei en aan de NSB.! Na de oorlog verklaarde directeur W. Kars van
Swagemakers-Bogaers dat levering aan de NSB niet voorkomen kon worden omdat het
Rijksbureau voor Wol en Lompen ‘bij voorbaat vergunning tot levering’ aan de NSB had
verleend.'* De Duitse opdrachten slorpten al spoedig praktisch alle aanwezige wolvoorraden
op.!"> Voor de binnenlandse productie restten voornamelijk kunstwol en kunstvezels. De
textielindustrie was na de scheepsbouw, bouwnijverheid, elektro-industrie en machinebouw
de voor de Duitsers belangrijkste leverancier van producten.'®

Door de oorlog konden geen grondstoffen meer ingevoerd worden en dat leidde in
1940 al tot een daling van de werkgelegenheid in de textielindustrie met 12%.!” In Tilburg
kromp de productie in de oorlog met ongeveer de helft.'® Om zoveel mogelijk
werkgelegenheid te redden, en vanwege het ontslagverbod, werd het meer-getouwenstelsel
afgeschaft, de werktijden verkort tot 36 uur en het ploegenstelsel beperkt. Toch waren de
eerste oorlogsjaren voor de textielindustrie zeer winstgevend, vooral door de winsten die op
voorraden behaald werden.'” Het uurinkomen van de Tilburgse textielarbeider steeg in de
tweede helft van 1940, maar het gemiddelde weekinkomen daalde door de verkorting van de
werktijd.?% In de laatste oorlogsjaren liepen de winsten sterk terug.

De rantsoenering van kolen in de zomer van 1941 beperkte het gebruik van
elektriciteit in de fabrieken. En aangezien de Duitse militaire orders absolute voorrang
hadden, kwam de civiele productie praktisch stil te liggen. In het kader van de ‘totale oorlog’
werd in februari 1942 de werkweek verlengd tot 48 uur opdat meer Nederlandse
arbeidskrachten in Duitsland tewerk konden worden gesteld. In de zomer van 1942 vond een
verdere productieconcentratie plaats. Aanleiding was de lompenschaarste waardoor de
verwerkingsmogelijkheden afnamen en nog slechts 28 van de 70 Tilburgse bedrijven
spinmateriaal geleverd zouden krijgen.?! De joodse firma NV Lakenfabrieken v/h firma E.
Elias was inmiddels geariseerd. In augustus 1944 waren in Tilburg nog slechts 19 bedrijven
werkzaam.?? Overigens belandden buiten het rijksbureau om grote hoeveelheden wollen
stoffen van Tilburgse fabrikanten clandestien bij de Duitsers. Toen de Centrale Textiel



Inspectie een partij van 20.000 meter stof had ontdekt en in beslag genomen schrok de
betrokken firma niet terug om met hulp van de SS deze partij weer terug te vorderen.?

Al meteen na de bezetting gingen honderden Tilburgse arbeiders werken bij de aanleg
en uitbreiding van vliegvelden, die de Duitsers nodig hadden voor een luchtoorlog tegen
Engeland. Na bemiddeling door het arbeidsbureau trok men dagelijks met fiets en schop naar
Gilze-Rijen. Een van de belangrijkste houtleveranciers voor dat vliegveld was de firma Piet
van Geloven. Deze voormalige exploitant van een ijsfabriek en steenkolenhandel was eind
1940 overgeschakeld op de lucratievere bouwnijverheid. Na Gilze-Rijen kreeg zijn
Bouwonderneming Noord-Brabant opdrachten voor werkzaamheden in concentratieckamp
Vught en gijzelaarskamp St. Michielsgestel. Hij voerde vervolgens voor de Duitsers
bouwwerken uit in Frankrijk, Duitsland (Dachau), Polen en Oekraine, waar vele tientallen
Tilburgers werkzaam waren. Aan de Franse kust waren meerdere Tilburgse aannemers actief
met het aanleggen van verdedigingswerken, bunkers en vliegvelden. Gelokt door de hoge
lonen wierven de firma’s J. Appels en C.J.M. Kocken via advertenties honderden arbeiders
voor deze werkzaamheden.?*

Twee belangrijke Tilburgse werkgevers produceerden eveneens voor de Duitse
bezetter: Volt en de Werkplaats van de spoorwegen. Volt werkte mee aan het Gera-project
voor het Duitse leger, waardoor de directie hoopte dat uitzending van arbeidskrachten naar
Duitsland beperkt zou blijven.?> De spoorwegdirectie wist uitzending naar Duitsland in 1941
tegen te gaan door de Tilburgse Werkplaats voortaan ook Duitse locomotieven te laten
repareren.®

Gelijkschakeling sociale organisaties

Op aandringen van Hirschfeld was midden juli 1940 al gestart met een Nationaal Comité voor
Economische Samenwerking om ‘de aanpassing die op economisch gebied thans nodig is
practische leiding te geven’. De voorzitter daarvan dr. F.H. Fentener van Vlissingen was
echter voor Generalkommissar fiir Finanz und Wirtschaft H. Fischbock onaanvaardbaar
omdat hij de invasie ‘een schanddaad’ had genoemd.?” Onder voorzitterschap van de
Rotterdamse bankier H. Woltersom kwam toen een Organisatiecommissie voor het
bedrijfsleven tot stand (commissie Woltersom), waarin ook Van Spaendonck zitting nam. De
commissie maakte een blauwdruk voor het bedrijfsleven in de ‘nieuwe orde’: een hiérarchisch
opgebouwd stelsel opgedeeld in bedrijfs- en vakgroepen met aan het hoofd de Secretaris-
Generaal maar feitelijk de Generalkommissar. De ontbinding van de privaatrechtelijke
ondernemersorganisaties in het najaar van 1942 hield gelijke tred met de voortschrijdende
voltooiing van dit juridische bouwwerk. De Tilburgse Kamer van Koophandel ging per 1 april
1942 op in een Gewestelijke Kamer voor Noord-Brabant gevestigd te Tilburg, waarvan Van
Spaendonck secretaris werd. Dit wekte de woede van de NSB, die een eigen kandidaat had.
De NSB vond Van Spaendonck anti-Duits en verweet hem met alle winden mee te waaien om
zo zijn eigen wil te kunnen doorzetten.”8

Op 15 juli 1940 benoemde rijkscommissaris A. Seyss-Inquart de NSB’er H.J.
Woudenberg tot leider van het NVV. Sommige leden wilden het bijltje er daarna bij
neergooien, maar de algemene opinie binnen de socialistische vakcentrale was dat de
bestuurders moesten aanblijven om de materiéle belangen van de leden zo goed mogelijk te
blijven behartigen. Ook in Tilburg speelde die discussie. Willem de Vroom stelde voor met
alles te stoppen maar Bart van Pelt en Theo de Jong wilden doorgaan. Zij vonden dat je de
mensen die een uitkering via de vakbond kregen niet in de kou kon laten staan.? Toen echter
in het begin van 1941 de organisatie van het NVV nog krachtiger gecentraliseerd werd en alle
macht in handen kwam van NSB’ers verlieten de meeste leden alsnog de aangesloten bonden.
Van Pelt zegde zijn baan als propagandist voor De Eendracht op en ook Theo de Jong



bedankte. Maar niet alle Tilburgse bestuurders stapten op.>° Op 25 juli 1941 werd
Woudenberg ook aangesteld als commissaris van het RKWV met de bevoegdheid alles te
regelen. De dag daarna trof hij op het kantoor van de katholieke vakcentrale op het St.
Annaplein echter weinig meegaande bestuurders aan. De bisschoppen verboden het
lidmaatschap van het RKWV onder nationaal-socialistische leiding, zodat ook in Tilburg ‘alle
brievenbussen te klein [waren] om de ingeleverde ledenboekjes te bevatten’.>! Op 1 mei 1942
werden de restanten van de vakcentrales door de bezetter omgevormd tot het openlijk
nationaal-socialistische Nederlandsch Arbeids Front (NAF). In een poging het beperkte
ledenbestand van het NAF te vergroten, stelde men ook in de Tilburgse bedrijven namens het
NAF sociale voormannen aan.

Openlijk verzet en sabotageacties binnen de Tilburgse bedrijven tegen de bezettende
macht bleken schaars. In februari 1941 schijnt er, in navolging van de Februaristaking in
Amsterdam, een korte werkonderbreking bij Beka geweest te zijn, gericht tegen de
jodenvervolging, onder leiding van de communistische arbeider Piet van Meersbergen.>> Maar
tijdens de april-mei stakingen in 1943, gericht tegen het besluit om Nederlandse militairen
opnieuw in krijgsgevangenschap te plaatsen, gedroegen de Tilburgse arbeiders zich
‘merkwaardig kalm’ en was er geen sprake van een algemene staking zoals in Eindhoven en
Helmond. De Duitse politie begon op vrijdag 30 april met een overvalwagen van de
Sicherheitsdienst (SD) een tocht langs de Tilburgse bedrijven. Het gerucht verspreidde zich
dat de SD het ene na het andere bedrijf zou controleren. Ook de Weer-afdeling (WA) der NSB
ging de straat op, maar politieccommissaris Boersma trad daar, in overleg met burgemeester
Van de Mortel, tegen op.>*> De meeste arbeiders keerden na de geruchten over het optreden
van SD en WA naar hun werkplaatsen terug.>* Ook sommige directies, zoals die van Volt,
verzochten met klem niet te staken. Toch ging de SD tijdens de stakingen omzichtig te werk;
de Tilburgse industrie draaiende houden was voor de bezetter erg belangrijk. Op 8 september
1944 kwam, op instigatie van de Nederlandse regering, wel een 40 dagen durende staking op
gang van personeel van de Werkplaats en van de stationsdiensten.

De arbeidsinzet

In de jaren 1940 en 1941 hebben enkele duizenden arbeiders uit het district Tilburg van het
Arbeidsbureau zich vrijwillig aangeboden voor tewerkstelling in Duitsland en Frankrijk. Van
juli 1940 tot maart 1942 vertrokken ruim 2600 arbeiders naar Duitsland.*® Voor een deel
waren het jonge avonturiers, zoals het eerste transport dat op 9 juli 1940 vertrok naar de
Union Rheinische Braunkohlenkraftstoff AG in de buurt van Keulen. De goede
arbeidsvoorwaarden, tewerkstelling in de grensstreek, een goede verlofregeling en een
redelijke voeding lokten vooral ongehuwde jongemannen. Anderen konden niet weigeren
zonder hun werkloosheidsuitkering kwijt te raken. In Tilburg werden 30.873 werklozen uit
het zuiden des lands gekeurd voor tewerkstelling in Duitsland; 58.9% werd geschikt bevonden
en dat was aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (43,9%).3” Daarnaast was er ook de
druk op de werklozen vanuit de top van de vakbeweging. De voorzitter van het RKWV A.C.
de Bruijn maakte samen met bestuurders van NVV en CNV in november 1940 een rondreis
door Duitsland. Hij oordeelde vervolgens dat het beter was te werken in Duitsland dan om
nietsdoend in Nederland rond te lopen.*® Door de Duitse opdrachten en tewerkstellingen
daalde de werkloosheid in Tilburg van 2890 (eind juni 1940) tot 1179 (eind februari 1941).%
In de laatste maanden van 1940 en in 1941 vertrokken honderden grondwerkers en
bouwvakarbeiders uit het district Tilburg naar Frankrijk om daar te werken aan de
kustverdediging. Ook hier speelden de hoge lonen een belangrijke rol en de vrees anders naar
Duitse industriesteden te worden gestuurd, met het risico van bombardementen.



Bij verordening van 23 maart 1942 werd de verplichte tewerkstelling ingevoerd voor
de mannelijke geboortejaargangen 1920-1924. Ook niet-werkloze arbeiders konden vanaf dat
moment, op straffe van maximaal zes maanden gevangenisstraf, gedwongen naar Duitsland
gestuurd worden. Doordat steeds meer Duitse mannen aan het Oostfront bij de Wehrmacht
moesten dienen, had Hitler vele duizenden buitenlandse arbeidskrachten nodig die de lege
plekken in de fabrieken zouden opvullen. De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
(GAB) in Tilburg W. de Kort won eind april 1942 advies in bij aartsbisschop J. de Jong. Deze
wilde niet weten van een directe verantwoordelijkheid voor de directeuren: ‘Het is den
katholieken directeur niet geoorloofd aan de uitvoering van dezen maatregel vrijwillig zijn
medewerking te verlenen’.*’ De bezetter zegde toen toe de verplichting zelf toe te passen
waardoor de meeste katholieke directeuren incluis De Kort besloten op hun post te blijven,
mede ook uit angst dat anders NSB’ers de dienst op het GAB zouden gaan uitmaken.
Ondanks druk van de NSB wist men in Tilburg nationaal-socialisten buiten de deur te houden,
in de gehele oorlogsperiode werkte er slechts ¢én NSB-lid op het GAB.

De verplichte arbeidsinzet werd massaal genegeerd. Dat leidde tot veel onderduikers,
hun aantal was nauwelijks minder dan het aantal arbeiders dat wel in Duitsland ging werken.
In Tilburg was van de 10.000 opgeroepenen ongeveer de helft beschermd vanwege arbeid in
de zogenaamde Riistungsbetriebe (textiel-, metaal- en schoenbedrijven), duizenden anderen
werden door het GAB medisch afgekeurd of vanwege (gefingeerde) werkzaamheden in de
landbouw vrijgesteld. Ten dele kon men een dergelijke politiek op het GAB ook voeren
omdat anderzijds nog steeds vrijwilligers zich meldden voor arbeid in Duitsland.*!

De verplichte arbeidsinzet werkte op den duur contraproductief voor de bezetter. Al op
14 september 1942 verscheen in de Nieuwe Tilburgsche Courant een advertentie waarin
vrouwelijke arbeidskrachten voor enkele grote Tilburgse bedrijven gevraagd werden. Vanaf
september 1943 zond de bezetter nauwelijks nog mensen naar Duitsland omdat men inzag dat
door de groei van het aantal onderduikers ook steeds meer Nederlandse bedrijven, die voor de
bezetter werkten, in de problemen kwamen. In mei 1944 was in sommige textielbedrijven de
schaarste aan arbeiders zo groot dat mede daardoor de productie terugliep. In verband hiermee
vroeg de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft aan de Beauftragte des Reichsministers fiir
Riistung und Kriegsproduktion op 17 mei 1944 toestemming om onderduikers te mogen
aannemen in de Tilburgse wolindustrie. Of het verzoek is ingewilligd is niet bekend, maar
vast staat dat in verschillende bedrijven clandestien Vertragsbrecher und Untertaucher
tewerkgesteld waren.*?

Distributie en zwarte handel

De eerste bezettingsjaren brachten voor de meeste landbouwers en middenstanders uitkomst
uit de malaise van de jaren dertig. De boer zag zijn verdiensten toenemen, nog afgezien van
zwarte inkomsten, doordat de landbouwprijzen meer stegen dan de prijzen van andere
producten.®® Voedseldistributie en zwarte handel fungeerden broederlijk naast elkaar. In de
jaren 1941 en 1942 waren er tekorten op het gebied van zeep, steenkool, textiel, woningbouw
en andere industriéle consumptiegoederen, maar niet van voedsel. De illegale productie
bedroeg zo’n 20% of meer en deze ging ook na de bevrijding gewoon door, tot aan de
Marshall-hulp in 1948. Hoofdmotief voor deze illegale productie kan daarom nooit geweest
zijn onderduikers helpen of de productie uit handen van de Duitsers houden. Een voordeel van
het Nederlandse distributiesysteem was dat iedereen tot oktober 1944 voldoende voedsel
kreeg, waardoor in tegenstelling tot Belgié€ velen ervan zijn weerhouden om in Duitsland te
gaan werken.** Wel hadden landbouwers aan het einde van de oorlog last van uitgeputte
gronden door tekorten aan kunstmest en van inperking van de veeteeltstapel door gebrek aan
veevoeder. Fabrieksarbeiders maakten gebruik van de bestaande volkstuincomplexen. In de



Witsie, langs de spoorlijnen en op Koningshoeven werden op grote schaal aardappelen
verbouwd.

Ondanks het feit dat de inwoners al sedert 1939 vertrouwd waren met de distributie,
zorgde de Duitse inval in mei 1940 toch voor de nodige paniek. ‘De vrees voor schaarste aan
goederen veroorzaakte een stormloop op alle mogelijke winkels, waarvoor lange files
wachtten tot ook zij de gelegenheid kregen een kleine reserve-voorraad in te slaan’.** Eind
1940 waren 31 soorten goederen in Tilburg op de bon, een jaar later bedroeg dit aantal al 53.
Voor behoeftige inwoners was er de naar Duits voorbeeld ingevoerde Winterhulp Nederland.
In het erecomité zaten onder andere de burgemeester, wethouder en textielfabrikant L.
Janssens, de voorzitter van de Kamer van Koophandel H. Mannaerts en de socialist Bart van
Pelt. De Tilburgse kranten en de Nederlandsche Unie steunden Winterhulp enthousiast. Leden
van de katholieke vakbonden, Nederlandsche Unie, Rode Kruis en NSB bleken toegewijde
collectanten. Toewijzing en uitreiking van de opgehaalde gelden was immers in handen van
het vertrouwde Burgerlijk Armbestuur.*® Het enthousiasme bekoelde spoedig toen bleek dat
Winterhulp samen met de Nederlandsche Volksdienst (NVD) meer en meer de nationaal-
socialistische ideologie ging uitdragen. In januari 1941 liet het bestuur van de
fabrikantenbond, waarvan Van Spaendonck in de landelijke ereraad van Winterhulp zitting
had, het aan de individuele leden over wel of geen bijdrage aan Winterhulp te leveren. Als
vereniging zou niets geschonken worden omdat men oordeelde dat de contributies niet voor
dat doel bijeen gebracht waren.*” De opbrengsten van de collecten liepen hard terug. De
fabrieksstad Tilburg kreeg twee gaarkeukens (Ringbaan Oost en Stuivesantplein) om de
bevolking (bij) te voeden. Na een goede start in april 1941, bijna 6000 behoeftigen werden
geholpen, kon men vanaf augustus 1941 alleen nog voedsel van de Centrale Keuken krijgen
via de NVD, en toen liep de animo beduidend terug. Van belang bleef de Centrale Keuken
wel voor de bijvoeding van arbeiders van Riistungsbetriebe. In september 1941 was Volt het
eerste bedrijf, maar op het einde van dat jaar werd al aan 50 bedrijven eten verstrekt.*®

Naarmate de bezetting langer duurde, steeg de diefstal van aardappelen, groenten, fruit
en steenkolen uit de opslagplaats van de Duitse weermacht aan de Piushaven. Het clandestien
slachten van vee geschiedde op grote schaal en Tilburgers trokken erop uit om in de
omgeving hout weg te halen als extra brandstof. De smokkel met Belgische shagtabak nam
hand over hand toe. Begin 1943 was bij vijftien personen in Tilburg 480 kg. Belgische
shagtabak in beslaggenomen. Daarmee was de buit veel groter dan die in Eindhoven.*’ Een
Tilburgse smokkelaar begon in het klein met twee dragers in dienst, maar had in de jaren
1942-1943 zijn handel zo uitgebreid dat 25 dragers voor hem liepen.>

De Centrale Crisis Controle Dienst moest toezien op de distributie. Er werden
klopjachten georganiseerd en hinderlagen gelegd om het halen van voedsel bij boeren, het
smokkelen van tabak uit Belgi€ en het clandestien slachten van vee te bestrijden. Ter
assistentie kreeg de Tilburgse hermandad met ingang van 1 maart 1942 een afdeling
Economische Politie erbij voor regelmatige controle op distributie- en prijsvoorschriften.
Maar de vele huiszoekingen leverden weinig resultaat op. Om de diefstal van veldvruchten,
stroperij en illegale melktransporten en slachtingen tegen te gaan werd op 1 juli 1942 een
Velddienst bij de politie geformeerd. In februari 1943 konden bij een tweetal razzia’s 56 van
zwarthandel en smokkel verdachte personen ‘bekend staande als leeglopers’ naar kamp Vught
overgebracht worden. Daarna bleken zwarthandelaren niet meer te vinden, zij hadden zich
grotendeels buiten de stad begeven.!

[kadertekst]
‘Roomser’ dan Mussert



De Tilburgse NSB-groepsleider Piet Gerrits kwam er in april 1943 achter dat de zwarte
handel in Tilburg welig tierde. Een daarvoor aangehouden caféhouder zou volgens een intern
schrijven van de NSB door toedoen van de Tilburgse ‘NSB-plutocratie’ onder leiding van
mevrouw de barones Ouwerling (de vrouw van oud-gemeentearchivaris F.H .M. Ouwerling,
geboren barones Van Heeckeren van Brandsenburg, volgens hetzelfde rapport een vriendin
van Mussert en anti-Duits) weer in vrijheid zijn gesteld. Uit dank had de caféhouder
honderden guldens aan onder andere de organisatie Frontzorg gegeven. Gerrits kon het niet
waarderen dat daardoor met zwart geld goederen werden gekocht ten behoeve van de
pakketten voor de Qostfront-strijders. Onthutst toog hij naar het hoofdkwartier van de NSB in
Utrecht om deze schending van de distributiebepalingen persoonlijk aan leider Anton Mussert
te gaan vertellen. Groot was zijn teleurstelling toen bleek dat de leider geen problemen had
met de zwarte handel zolang hij kameraden nog zag rondlopen met slecht schoeisel. Gerrits
pruttelde nog wat tegen door te wijzen op de positie van onbemiddelde mensen en de soldaten
in het oosten, die geen mogelijkheden hadden om in het zwart in te kopen. ‘Als jij de boel zo
zwaar opneemt, dan zeg ik je: hang je op, beter nu dan morgen’ was het antwoord van de
door Gerrits zo bewonderde leider.

[bronnen: ARA, CABR, 75152 (dossier H. Boersma), ‘rapport Tilburg’ opgesteld door J. Jumelet, 27 april 1943
en De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog 7,204]

Burgemeester blijft op zijn plaats

Al in mei 1940 besloot Hitler dat Nederland een burgerlijk bestuur zou krijgen onder leiding
van Reichskommissar Seyss-Inquart. Koningin Wilhelmina en de regering waren naar
Engeland gevlucht doch de secretarissen-generaal van de ministeries bleven op hun post
evenals de provinciale en gemeentelijke bestuurders en het vrijwel voltallige
ambtenarenapparaat. In de 4danwijzingen wat te doen bij een vijandelijke inval, door de
regering in 1937 op papier gegeven aan bestuurders en ambtenaren, stond dat de
burgerbevolking geen tegenweer mocht bieden omdat dit tot ‘krachtige maatregelen van
vergelding’ en een ‘schrikbewind’ van de zijde van de bezetter kon leiden.>? Toen
burgemeester Van de Mortel op zondag 12 mei via Radio Van Boxtel de bevolking opriep de
Duitse troepen niets in de weg te leggen, handelde hij in overeenstemming met de
Aanwijzingen. De jurist Van de Mortel hechtte grote waarde aan het geschreven recht. En de
paternalistisch opgevoede en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel bedeelde
ambtenaren dachten niet anders. Aan verzet tegen de bezetter werd in bestuurlijke sfeer in
Nederland niet gedacht, zoiets lag buiten de werkelijkheid.*

Begin juli 1941 werden alle oude politieke partijen verboden en op grond van een
verordening van de Reichskommissar bleven de werkzaamheden van de gemeenteraad en het
college van B&W met ingang van 1 september 1941 ‘rusten’. De wethouders werden een
soort ambtenaren van de burgemeester. Van de zijde van de burgemeesters werd nauwelijks
geprotesteerd tegen deze verordening. Handhaving van de orde en zorg voor het welzijn van
de bevolking waren voor de meeste burgemeesters incluis Van de Mortel de zaken waarmee
men zich bezighield. En op die gebieden wist Van de Mortel bij de burger €n bij de bezetter
gezag af te dwingen. Door zijn overredingskracht weerhield hij de Duitse autoriteiten ervan
represailles te nemen naar aanleiding van bijzondere lokale voorvallen, zoals bij een
vechtpartij nabij de Poelstraat (nu: omgeving Tafelbergstraat) in 1942 waarbij een lid van de
Griine Polizei (Ordnungspolizei, een bataljon hiervan was in Tilburg gelegerd) werd
doodgeschoten, bij de April-Mei stakingen in 1943 en bij de overval op de afdeling Bevolking
van 25 januari 1944. Door de tijdelijke ontwrichting van de economische situatie na de
meidagen 1940 werd door het Tilburgse gemeentebestuur een apart Bureau voor
Maatschappelijk Hulpbetoon ingesteld, dat vele honderden Tilburgers in dat jaar



ondersteunde. De problemen op de woningmarkt (door schaarste aan bouwmaterialen), de
toename van besmettelijke ziekten en de sterk gestegen gemeentelijke uitgaven vanwege
politie, luchtbescherming, distributie, evacuatie en vorderingen vroegen ook om krachtdadige
leiding door de burgemeester.

De doelmatigheidsdenker Van de Mortel en zijn wethouders bleven op hun post, ook
al leidde dat soms tot pijnlijke situaties, zoals in 1943 toen de burgemeester een
‘tevredenheidsbetuiging’ gaf bij een gratificatie van 50 gulden die politieagent Gerrits ontving
wegens zijn ‘buitengewone speurzin, toewijding en volharding’ bij het opsporen van een
vijftal mensen die zich met ‘jodensmokkel’ en het vervalsen van persoonsbewijzen
bezighielden. Na de oorlog leidde dit nog tot een klacht van de procureur-generaal bij het
Gerechtshof E. Speyart van Woerden tegen Van de Mortel. De klacht werd ingediend bij de
waarnemend Commissaris der Koningin. Van de Mortel had er een gesprek over met de
Commissaris en stelde dat de bewuste ‘jodensmokkelaars’ in werkelijkheid de joden
overleverden aan de Duitsers en ze bovendien beroofden van sieraden en geld.’* Daarmee was
blijkbaar de kous af. In 1942 werden de wethouders L. Janssens, H. van Dullemen en H.
Scheidelaar door de Duitsers in gijzeling genomen. Als het een poging was de wethouders tot
aftreden te dwingen, en zo de weg vrij te maken voor NSB-bestuurders, kwam de bezetter
bedrogen uit. Van de Mortel ondernam geen acties om de tijdelijk opengevallen plaatsen
bezet te krijgen. De afschrikwekkende voorbeelden uit Den Bosch, Eindhoven, Roosendaal en
Helmond, waar inmiddels NSB-burgemeesters benoemd waren, zullen meegespeeld hebben in
de opstelling van Van de Mortel.

En toch zou Van de Mortel uiteindelijk tot aftreden gedwongen worden. Hij weigerde
bij herhaling zijn medewerking aan de Gemeinde-einsatz (het aanwijzen van burgers voor
verdedigingswerken in Zeeland), niet op grond van openlijke deutsch-feindlichkeit maar op
basis van juridische onmacht.>®> Deze Gemeinde-einsatz was voor vele Brabantse
burgemeesters een ‘brug te ver’, immers de Nederlandse regering in Londen en de Bossche
bisschop hadden uitdrukkelijk verboden hieraan mede te werken. Van de Mortel werd op 13
juli gearresteerd en geinterneerd in St.-Michielsgestel. De bezetter benoemde de NSB-
wethouder van Nijmegen ir. H. Hondius tot waarnemend burgemeester van Tilburg. Mede
doordat hij ook in Nijmegen aan het werk bleef, en de geallieerden naderden, waren zijn
interventies in Tilburg beperkt. Hij bood de wethouders en ambtenaren alle ruimte. Van het
plan om Hondius’ Nijmeegse assistent Willem Klarenbeek tot wethouder in Tilburg te
benoemen kwam niets terecht.’® Aan de Gemeinde-einsatz onthield Hondius zijn
medewerking niet, in Tilburgse cafés liet hij ‘nietsnutters en zwarthandelaren’ oppakken om
zo ‘bonafide’ Tilburgse arbeiders die in Zeeland tewerk waren gesteld af te lossen. Toen op 6
september 1944 een lid van de Griine Polizei op Lijnsheike werd neergeschoten, droeg ook
Hondius ertoe bij dat er geen gegijzelde burgers gefusilleerd werden. Via de radiocentrale
sprak hij de Tilburgse bevolking toe. Dat leverde blijkbaar onmiddellijk informatie op over de
vermeende dader, volgens Hondius’ medewerker Klarenbeek ‘hoofdzakelijk op grond van het
feit, dat de pleger van den daad een moreel zeer slecht bekend staand jong-mensch bleek te
zijn’.>” Hondius vertrok op 15 september naar Nijmegen en werd een dag later benoemd tot
waarnemend burgemeester van die stad. De landingen van Amerikaanse en Britse
parachutisten deden Hondius besluiten uit te wijken naar Apeldoorn, waar hij waarnemend
Commissaris van de Provincie werd.

De jodenvervolging
Meer dan 100.000 joden (ongeveer 75% van het joodse volksdeel) zijn tijdens de oorlog

gedeporteerd en vermoord in de Duitse vernietigingskampen. Dat is internationaal bezien een
hoog percentage. De bezetter kon in Nederland gebruik maken van een zeer nauwkeurig



bijgehouden bevolkingsregister en een passief meewerkend ambtenarenapparaat. Zonder
protest kreeg de bezetter in oktober 1940 van bijna alle Nederlandse ambtenaren een
zogenaamde Ariérverklaring (niet van joodse afstamming). Joodse artsen in Tilburg werden
kort daarop ontslagen bij de stichting Ziekenverzorging die viel onder het Burgerlijk
Armbestuur, hetzelfde overkwam joodse bestuursleden van het Groene Kruis en de
woningbouwvereniging Samenwerking. In juni 1942 werkte het Tilburgse gemeenteapparaat
loyaal mee aan de samenstelling van een lijst met 379 ‘Volljuden’. Het enige verzet tegen de
discriminerende bordjes ‘Voor Joden verboden’ kwam van de leeszalen en bibliotheken. Met
name pastoor M. Nabuurs volhardde in zijn weigering dergelijke bordjes in de
parochiebibliotheek Besterd op te hangen. Hij gebruikte in het voetspoor van aartsbisschop
De Jong het argument dat de parochiebibliotheek een kerkelijke instelling was, waar de
bezetter geen bevoegdheden bezat.

In Tilburg noch in Brabant is van protesten van politiefunctionarissen tegen het
ophalen en deporteren van joden vanaf augustus 1942 iets gebleken. Weliswaar liet de
Tilburgse NSB-politiecommissaris H. Boersma de oproepingskaarten voor de eerste grote
deportatie van 28 augustus 1942 een dag van tevoren bezorgen, maar dat geschiedde in andere
plaatsen in Brabant ook. Pas na deze tegenvallende actie besloot de Sicherheitsdienst voortaan
geen aankondigingen vooraf meer te versturen. Het eerste transport vanuit Tilburg bestond
voor een belangrijk gedeelte uit Duitse joden, die voor de oorlog in Nederland een veilig
onderdak gezocht hadden. In Tilburg werden meer joden opgepakt door politiearrestaties (92)
dan via de deportaticoproepen (62).°® In die zin deed zich de negatieve invloed gelden van de
NSB-politiemannen Boersma, Gerrits en H.K. Burger. Zowel Boersma als Gerrits waren uit
frustraties over hun politiecarriére overtuigde nationaal-socialisten geworden.>® Herhaaldelijk
werden, na anonieme meldingen, door de politie ondergedoken joden opgepakt. Zelfs de
verkeerspolitie speelde daarin een rol. In juli 1942 hield die in opdracht van Boersma op de
Broekhovenseweg een BBA-bus aan welke op weg was naar Hilvarenbeek en Bladel. In de
bus zaten drie joden die op het eindstation door een smokkelaar over de grens zouden worden
geleid. Ze werden door de politie overgeleverd aan de SD en geen van hen zou de oorlog
overleven. Boersma was verder verantwoordelijk voor de arrestatie van drie joden in de
Magazijnstraat en vijf joden op een adres aan de Oisterwijkschebaan, zij werden allen aan de
SD overgedragen.

Voorwaarden om te kunnen onderduiken waren het beschikken over contacten en het
hebben van geld. Vele joodse inwoners van Tilburg hadden tenminste één van beide niet. De
joodse familie Elzas had ook niks geregeld om onder te duiken. Maar op de avond voordat ze
zich op 8 november 1942 moesten melden voor deportatie naar Polen stond plotseling een
jongeman voor de deur, die hen uitnodigde in zijn ouderlijk huis in de Korenbloemstraat
onder te duiken. De jongeman was Jef van Bebber, zijn familie kende het gezin Elzas nog van
vroeger. Zo rolde Van Bebber, werkzaam als ambtenaar op het kantoor van de
voedselvoorziening, in het verzet en hielp nog tientallen andere onderduikers. In de avond van
2 augustus 1944 deden de nazi’s een inval in de woning van Van Bebber, waar op dat moment
negen joodse onderduikers verborgen zaten. Allen werden opgepakt. Jef van Bebber werd op
11 augustus 1944 in Vught gefusilleerd.®

Van de 297 met deportatie bedreigde Tilburgse joden vond 43,8% de dood, 56,2%
wist de oorlog te overleven.®! Vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar ook met het
Brabantse gemiddelde en met steden zoals Breda, Den Bosch en Eindhoven, is het
overlevingspercentage hoog.®? Relatief veel joodse inwoners van Tilburg doken onder en
uiteraard was de kans op overleven bij onderduiken groter dan bij deportatie. Een verklaring
echter voor het hoge percentage onderduikers ontbreekt. Wel waren de autochtone joden
nauw verweven met de lokale samenleving, maar ook bij de Duitse joden, die pas in de jaren
dertig of zelfs pas na de bezetting in de stad kwamen wonen, was het percentage onderduikers
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hoog. Een andere factor die van belang was voor het relatief hoge percentage overlevenden is
het gegeven dat in Tilburg het percentage gemengd gehuwden boven het landelijk gemiddelde
lag. En omdat deze categorie vrijgesteld was van deportatie, zal ook dit hebben bijgedragen
aan het afwijkende beeld ten opzichte van de meeste andere steden.

De Nederlandsche Unie

Op 24 juli 1940 zag onder leiding van L. Einthoven, J. Linthorst Homan en J.E. de Quay een
nieuwe politieke formatie het licht: de Nederlandsche Unie. Enerzijds werd deze beweging
gevoed door een reeds voor de oorlog bestaande onderstroom van onvrede in de verzuilde
Nederlandse samenleving, anderzijds was de Unie een teken van nationaal reveil en afkeer
van de NSB. Onder Duitse regie (‘erkenning der gewijzigde verhoudingen’) wilde men aan
een eigen Nederlandse toekomst werken.®* De Nederlandsche Unie behaalde voor
Nederlandse begrippen ongekende ledenaantallen, in totaal ongeveer 800.000. De afdeling
Tilburg sprong er uit met 20.000 tot 30.000 leden.®* Dit lijkt onwaarschijnlijk hoog, het zou
betekenen dat ongeveer tweederde van de Tilburgse inwoners boven de achttien jaar lid is
geweest. Wel is duidelijk dat de Unie in Tilburg bijzonder aansloeg, niet in de laatste plaats
door de stimulansen vanuit het katholieke hoger onderwijs.

De Katholieke Economische Hoogeschool was al voor de oorlog een concentratie van
voorstanders van corporatieve ordening: M. Cobbenhagen, H. Kaag, F. Weve en J. de Quay.
De dominicaan en hoogleraar filosofie Weve zag na de bezetting nieuwe kansen voor de
gedachte van de organische volksgemeenschap. De nog jonge hoogleraar bedrijfsleer en
psychotechniek De Quay kreeg direct na de bezetting van secretaris-generaal Hirschfeld de
opdracht als ‘regeringscommissaris voor de organisatie van de arbeid’ het arbeidsproces weer
op gang te brengen. Zijn denkbeelden over jeugdbeweging en corporatieve ordening ademden
al voor de oorlog iets van de nationale ‘doorbraak’ geest. Cobbenhagen gaf ook toe aan de
roep om meer gemeenschapszin, maar was meer beducht voor het schaden van de eigen
katholieke gedachte. Vrij algemeen leefde in deze kring en bij de studenten de gedachte dat
binnen de totalitaire context van de ‘nieuwe orde’ de eigen ‘ordening’ met meer succes dan
voorheen kon en mocht worden bepleit en beproefd.®

De in Tilburg sterke regionalistische beweging Brabantia Nostra vormde een andere
reden voor de locale groei van de Nederlandsche Unie. Het blad Brabantia Nostra, met in de
redactie de Tilburgers P. Mutsaers, J. de Brouwer en J. Willems, beoordeelde in mei 1940 de
nieuwe situatie na de bezetting positief: ‘van waardeloze ballast bevrijd [...] de Nederlanden
worden opnieuw geboren’.%® Er werden gesprekken gevoerd met Nationaal Front van Arnold
Meijer, maar De Brouwer werd ook benaderd door Kaag voor een belangrijke functie binnen
de Nederlandsche Unie. Brabantia Nostra koos uiteindelijk voor de Unie, in de hoop dat met
De Brouwer en De Quay het katholieke en regionale belang van Brabant het beste gediend
was. De leiding van de RKSP en het vakverbond RKWV hadden inmiddels hun leden
opgeroepen zich aan te sluiten bij de Unie. De bisschoppen zagen de Unie meer als
noodverband dan als neutrale organisatie, maar zij hadden vertrouwen in De Quay als hoeder
van de katholieke belangen. Het Nieuwsblad van het Zuiden schreef: ‘Dit lijkt ons een
beweging waar ook wij, Brabanders, ons achter kunnen scharen’.%’

Uit alle rangen en standen stroomden de leden met duizenden toe. Alleen al in de wijk
Hasselt waren er in november 1940 1500 leden en op Veldhoven 630.%® Van Spaendonck en
professor Kaag traden als prominente Tilburgers toe tot het grootcomité van de Unie.* De
Tilburgse pastoors betuigden openlijk steun aan de nieuwe politieke formatie. En ook uit
sociaal-democratische hoek kwamen enkelen (onder andere bestuurslid C. Andriesse) naar de
Unie. Een van de belangrijkste lokale wapenfeiten van de Unie was de colportage met haar
lijforgaan. Die verliep in Tilburg voorspoedig en leidde tot schermutselingen met NSB-
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colporteurs. De nationaal-socialisten werden door het publiek op boe-geroep getrakteerd en
met de leuze ‘Leve Brabant’. Men identificeerde zich met de Unie en benadrukte het
wezensvreemde van de NSB door een beroep te doen op een Brabantse eigengeaardheid.
Daardoor werden de nationaal-socialisten zowel in een politiek als in een sociaal-cultureel
isolement geplaatst.”’ De Unie-kringen kwamen in buurten en parochies bijeen omdat voor
grote openbare ledenvergaderingen meestal geen toestemming verkregen werd. Binnen
kleinere groepen vonden discussies plaats over corporatieve ordening en hielden studenten
lezingen. In de afdeling ontstond een slepend conflict over de Groot-Nederlandse gedachte
(vereniging met Vlaanderen). Brabantia Nostra-man Mutsaers was voor, maar propaganda-
secretaris J. Donders, eveneens Brabanta Nostra-lid, fel tegen. Het leidde ertoe dat de
afdeling nauwelijks meer activiteiten ontplooide.”! De meeste kaderleden van de Unie
behoorden tot de vooroorlogse RKSP; echter bij de jonge colporteurs, vaak studenten, bestond
een zekere aversie tegen de oude RKSP. Nadat de bezetter in december 1941 de Unie
verboden had en de NSB uitgeroepen tot enig toegelaten politieke partij in Nederland, bleven
de Tilburgse kaderleden van de Unie Hoogers, Willems en De Brouwer regelmatig
bijeenkomsten houden over de inrichting van een corporatieve maatschappij na de bevrijding.

Nationaal Front en NSB

Doordat Brabantia Nostra uiteindelijk koos voor de Nederlandsche Unie, kon Nationaal Front
van de katholieke fascist Arnold Meijer weinig potten breken. De Tilburgse afdeling van
Nationaal Front telde ruim 500 leden, was daarmee de grootste afdeling in Brabant, maar in
vergelijking met de Tilburgse Unie-afdeling betrof het een onbeduidend aantal. Een
colporteur van Nationaal Front werd door pastoor Nabuurs van parochie Besterd op het matje
geroepen en kreeg het dringende advies zijn activiteiten voort te zetten in de Nederlandsche
Unie. Een slager die lid was geworden van Nationaal Front verloor prompt zijn twee
belangrijkste klanten: het St. Elisabeth-ziekenhuis en het Fratershuis. Beiden verlieten daarop
Nationaal Front. Slechts de Nieuwe Tilburgsche Courant bepleitte een samenwerking tussen
Nationaal Front en Unie om zo de eenheid onder katholieken te herstellen.”? Arnold Meijer
probeerde dissidente katholieke raadsleden aan zich te binden. Over Felix Donders werd door
‘kam. Arts’ een rapport samengesteld, maar Donders zocht als politieman in Schalkhaar een
carricre in de NSB. De zoon van Pius Arts werd voorgedragen als vaandrig van de plaatselijke
Grauwe Vendels, de weerorganisatie van Nationaal Front.”> De rekrutering van leden bleef
beperkt tot de katholieke dissidente groeperingen en de bloei van de Unie en de tegenwerking
van de geestelijkheid beletten een voortvarende groei.

De NSB-afdeling groeide in de oorlog uit tot een kleine 700 leden, voor een belangrijk
gedeelte zogenaamde ‘brood-NSB’ers’. Daarnaast bestond de afdeling uit een aantal
malcontenten, die voortdurend klaagden over hun behandeling rond de bezettingsdagen. Zo
behoorde NSB-kringleider J.G. Boon tot de Tilburgers die op 10 mei 1940 gearresteerd
werden en naar de Willem II kazerne waren overgebracht. De behandeling daar noemde Boon
‘honds’: er was geen gelegenheid tot luchten of slapen.”* De voormalige Tilburgse archivaris
F. Ouwerling, sedert november 1940 openlijk NSB-lid, stelde (na de bevrijding) dat zijn
arrestatie in de mei-dagen op last van burgemeester Van de Mortel hem had geprikkeld lid te
worden van de NSB.”® Zijn neef Fred. O. Ouwerling was banleider voor Midden- en Oost-
Brabant en had zijn zetel in het heerbanhuis van de WA in de Koestraat. Met zijn WA
marcheerde hij door Tilburg om de straat te herwinnen op de ‘Uniebroekjes’ die volgens hem
door de kopstukken van de oude RKSP gemanipuleerd werden. De verhoogde activiteiten van
de WA sinds februari 1941 hadden in tegenstelling tot Amsterdam geen antisemitisch
karakter. De NSB’ers voelden zich veeleer zelf bedreigd en zochten bescherming.”® Het sedert
november onder redactie van A. Stoetzer (als econoom werkzaam bij firma P. van Geloven)
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verschijnende Brabantse NSB-blad De Opstand gaf uiting aan de afkeer van alles en iedereen
die in Tilburg veel meer te vertellen had dan de NSB. De ‘poepfijne’ burgemeester Van de
Mortel moest het in het blad vaak ontgelden evenals de als ‘jazzslampampers en swingliefjes’
omschreven fabrikantenzonen, die zich wisten te onttrekken aan de arbeidsinzet.”” In het
voorjaar van 1943 bleven deze aanvallen op de Tilburgse elite plotseling achterwege. De
oorlogssituatie aan het Oostfront vereiste de volledige medewerking van de Tilburgse
industrie aan de oorlogsproductie. Kritiek op fabrikanten kwam niet meer van pas en
hoofdredacteur Stoetzer verdween als vrijwilliger naar het Oostfront.

Verzet tegen de bezetter

Het Tilburgse verzet was, zoals overal, een lappendeken van allerlei groepen. Medio 1942,
toen de Duitsers in Rusland op de terugtocht waren, de jodendeportaties plaatsvonden en de
arbeidsinzet was ingevoerd, nam ook in Tilburg het georganiseerde verzet toe. Maar daarvoor
bestond het verzet slechts uit enkele kleine groepjes en individuen. In de zomer van 1940
werden er nauwelijks of geen anti-Duitse opschriften op de muren geschreven. Wel verscheen
in november 1940 het eerste illegale krantje Vrede-Vrijheid. Het stencil werd gemaakt door de
illegale CPN-afdeling, waarvan de leden hetzij met het onderbrengen van politieke
vluchtelingen uit Duitsland of met het daadwerkelijk vechten tegen het fascisme in Spanje in
de jaren dertig al een leerschool in illegaal werken doorlopen hadden. De stencilmachine van
het vooroorlogse werklozenkrantje werd telkens op andere adressen in de stad ondergebracht.
Papier kreeg men via het afval van papierrollen voor de Nieuwe Tilburgsche Courant en via
Van Laarhoven in de Willem II-straat. De oplage van het tweewekelijks verschijnende illegale
blad bedroeg tussen de 80 en 180 exemplaren en de verspreiding vond plaats bij bekenden en
op fabrieken. Vrede-Vrijheid ageerde niet enkel tegen de Duitse bezetter maar ook tegen de
aanpassingspolitiek van de Nederlandsche Unie. Na de inval van de Duitsers in de Sovjet-
Unie werd de CPN-afdeling getroffen door arrestaties van kaderleden zoals Jo de Lepper en
Franske Swolfs, die de oorlog niet zouden overleven. De nieuwe aanwas, in de jaren dertig
overgekomen van de linkervleugel van de SDAP en van katholieke dissidente partijen, zette
het blad voort. Vrede-Vrijheid werd door de landelijke partijleiding in juli 1943 geintegreerd
in De Waarheid; de edities voor Rotterdam, Breda en Eindhoven werden in Tilburg
vervaardigd.”®

Er verschenen ook andere verzetskranten in Tilburg. Studenten gaven vanaf juni 1943
illegale bladen uit bestemd voor ondergedoken en gedeporteerde studenten. Nadat in de zomer
van 1943 de Duitsers de inlevering van radiotoestellen verordend hadden, nam het aantal
illegale krantjes toe. Zo moest in die periode de wollenstoffenfabriek H. Eras en Zn
gedwongen stoppen wegens onvoldoende medewerking aan de productie van Fliegergrau
Tuch. Bedrijfsleider L. v.d. Gevel, tevens leraar aan de Textielschool, dreigde naar een
Arnhemse fabriek overgeplaatst te worden en besloot toen ontslag te nemen als leraar. Als
nachtelijk onderduikadres maakte hij gebruik van de Textielschool. Daar trof hij twee radio’s
aan en uit de nieuwsberichten die hij beluisterde vervaardigde hij toen met zijn buurman H.
Want de clandestiene uitgave Geallieerde Persdienst oftewel Berichten van de GPD.” De
ontslagen politieman F. van Bilsen gaf vanuit Tilburg De Stem, voor God, Koningin en
Vaderland uit. Hij werd echter als oud-NSB’er verdacht van een dubbelrol, naar later bleek
ten onrechte, en door de illegaliteit op 20 januari 1944 in Limburg doodgeschoten.

Vanuit kringen van gedemobiliseerde militairen en politiecagenten ontstonden para-
militaire verzetsorganisaties. Zo werd de Tilburger Piet Brinkman actief in de leiding van de
Oranjegarde. In december 1940 werd ook een groep gevormd in Tilburg, die bij gebrek aan
wapens en springstoffen zijn activiteiten beperkte tot het volgen van Duitse
troepenverplaatsingen en transporten. Brinkman werd in het voorjaar van 1941 gearresteerd.
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Hij overleed op 23-jarige leeftijd aan longontsteking in de strafgevangenis van Scheveningen
(in de volksmond het Oranjehotel genoemd). Ook de Tilburgse groep kreeg met arrestaties te
maken. In november 1941 werden negen oud-militairen ’s ochtends vroeg door de Griine
Polizei van hun bed gelicht en naar de Willem II kazerne gebracht. Zij werden uitgescholden
voor communisten en vervolgens ook naar de strafgevangenis in Scheveningen gebracht.
Uiteindelijk zijn zij weer vrijgelaten.®! De in Tilburg woonachtige gedemobiliseerde militair
Eppo Boer had contacten met het verzet in Twente. Hij raakte betrokken bij de ‘lijn
Enschede-Tilburg’ via welke Franse krijgsgevangenen uit Nederland ontsnapten. Zij werden
in Tilburg tijdelijk ondergebracht bij de familie Bertram Brasz en vervolgens door
marechaussees uit Hilvarenbeek, onder leiding van de gereformeerde Karst Smit, de grens
overgebracht. Eppo Boer zou later in de oorlog een centrale rol vervullen in de hulp aan
onderduikers.®?> De Ordedienst (OD) was een verzetsorganisatie vooral gericht op het
inwinnen van militaire inlichtingen en op de ordehandhaving na de bezetting. In Tilburg was
de OD actief in het politieapparaat, het gemeentelijk gasbedrijf en op het provinciaal
voedselbureau. Door loslippigheid vonden er vanaf december 1941 arrestaties plaats waarbij
politie-inspecteur Cees Leene en reserveofficier Jan Eras opgepakt werden. De OD zou
daarna in Tilburg geen activiteiten meer ontplooien.®?

Kerkelijke leiders en de illegale pers ontraadden het vervullen van de in april 1942
verplicht gestelde arbeid in Duitsland. Dat was het sein voor een grootscheepse illegale
activiteit. Immers jongemannen die zich wilden onttrekken aan deze arbeid waren gedwongen
onder te duiken. Voor hen kwam een netwerk van hulpverlening op gang: de Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO), waarin de gereformeerde Helena Kuipers-
Rietberg en ds. F. Slomp (‘Frits de Zwerver’) een initi€rende rol speelden. Tijdens een
vergadering in Sprang werd een district Brabant West van de LO opgezet; in en rond Tilburg
werden Eppo Boer en Jacobus Kuitert de leiders. Veel onderduikers kwamen terecht bij
boeren in de omgeving. De groep nam ook de verspreiding van het illegale blad Trouw ter
hand. Maar in het katholieke Tilburg bleef de invloed van de ‘protestantse’ LO lange tijd
beperkt.

Een particuliere groep, onder leiding van een zekere Verbruggen (of Van de Bruggen)
had in het Tilburgse onderduikwerk veel meer invloed. De geestelijkheid en het personeel van
het arbeidsbureau gaven de namen van de met de arbeidsinzet bedreigde jongemannen
vanzelfsprekend aan deze katholieke verzetsgroep, waarvan de leden bovendien — in
tegenstelling tot die van de LO - rasechte Tilburgers waren. Ook kloosters deden dienst als
onderduikadressen. Men kwam echter in moeilijkheden toen de financiers van de groep de
aandacht van de Duitse bezetter begonnen te trekken. Medewerkers van de groep — zoals Ben
van Huygevoort en Jan Franken — hadden via Limburgse geestelijken wel contacten met de
LO en zo kwam eind 1943, begin 1944 de aansluiting tot stand met de LO. De scheiding
tussen protestant en katholiek bleef echter bestaan. Tilburg werd opgedeeld tussen de
districten Brabant West (overwegend protestant) en Brabant Oost (overwegend katholiek). De
stad viel onder Brabant Oost. Onder anderen de studenten Han Loevendie en Tom Verdijk, de
ambtenaar Jan Poort, de fabrikantenzoon Jan Franken, Ben van Huygevoort, frater Frederico
en pater Rembertus onderhielden met vele andere groepjes contacten met de LO. Een centrale
rol in de organisatie vervulde Jan Knuvelder, een ongehuwde boekhouder, die de omvangrijke
administratie op zich nam, waarin meer dan 1000 onderduikers waren opgenomen. De
adressen werden via de geestelijkheid verkregen en de betreffende personen werden via
koeriersters benaderd.®* Van het Nationaal Steunfonds ontving de LO gelden, die opgeslagen
zaten in een kluis bij Philips in Eindhoven. De buitgemaakte distributiebonnen werden vanuit
een centrale opslagplaats in Boxtel naar Tilburg gebracht.?

Tilburg was vanaf 1943 een centrale plaats in de diverse vluchtroutes voor uit
Duitsland ontsnapte Franse krijgsgevangenen, voor joden en neergeschoten bemanningsleden
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van geallieerde vliegtuigen. Peter Hornman, Jules Gimbreére en de Belgische gezusters
Blanche en Louise Pirottin hadden, naast anderen, een belangrijk aandeel bij het
onderbrengen in Tilburg en Oisterwijk van Franse krijgsgevangenen en het vervolgens
doorsluizen van deze militairen naar Belgi€. De kapucijnenpater Rembertus en fabrikant Jan
Franken zorgden voor kleren, schoeisel en geld. Diverse verzetslieden, waaronder Hornman,
Van Bommel, Tensen, Leonie van Harssel en haar zus Elisabeth, waren actief in het helpen
van geallieerde piloten. Voor onderdak werd gebruik gemaakt van enkele adressen van oudere
ongehuwde dames, zoals de gezusters Pirottin en Coba Pulskens.3¢

Kadertekst

Het drama in de Diepenstraat

Coba Pulskens’ woning in de Diepenstraat was een van de vele adressen waar onderduikers
bij tijd en wijle terecht konden. Verzetsmannen hadden haar in 1942 gevraagd joodse
onderduikers op te nemen, later werden ook illegale werkers en geallieerde piloten bij Coba
ondergebracht. Wat zij en de illegaliteit echter niet wisten was dat de Sicherheitspolizei de
escape-lijn voor de geallieerde piloten al in de zomer van 1943 op het spoor was gekomen en
dus ook bekend was met wat er in de Diepenstraat gebeurde. Na arrestaties van diverse
illegale werkers, in het najaar van 1943, werd Coba Pulskens voorzichtiger en nam ze lange
tijd niemand meer op. Dat veranderde toen zij van illegaal werkster Leonie van Harssel op 8
Jjuli 1944 het verzoek kreeg om voor korte tijd vijf piloten onderdak te verlenen, die
overgebracht zouden worden in een politie-auto bestuurd door de Eindhovense agent Harry
Aarts (lid van de LO-Eindhoven). Op die manier kwamen de eerste drie piloten bij Coba aan.
De auto werd echter met de twee andere piloten erin bij Moergestel door een
Wehrmachtspatrouille aangehouden en de inzittenden werden gearresteerd. Uit verhoren van
twee van de drie Nederlandse inzittenden (Aarts en Jan Brunnekreef van de Oisterwijkse LO)
werd het de SD duidelijk dat er reeds piloten naar het huis van Coba Pulskens vervoerd
waren. Brunnekreef moest met de Duitsers meerijden naar Tilburg en wees het huis van
Pulskens aan. De Duitsers vielen de woning via de voordeur binnen. De piloten werden in de
richting van de achterdeur gedreven en op het achterplaatsje doodgeschoten. Coba Pulskens
en Leonie van Harssel werden gearresteerd en kwamen in Duitse concentratiekampen terecht.
Coba overleefde het niet. Ook de oom van Brunnekreef, de Oisterwijkse LO-man Jan
Linthorst, werd opgepakt. Zowel Brunnekreef als Linthorst zouden in Vught door de nazi’s
vermoord worden. Qok in de geledingen van de LO-Eindhoven vond een arrestatie plaats. Het
pilotentransport, het eerste van de LO-Eindhoven in samenwerking met de LO-Oisterwijk en

LO-Tilburg, eindigde in een catastrofe.
[bron: De Beer, Zo maar een stad 119-143]

Voor het verkrijgen van distributiebonnen werden knokploegen geformeerd, overkoepeld
door een landelijke organisatie (LKP). In Tilburg was een dergelijke groep actief vanaf 1942,
toen Piet van Bommel, stoker op de gasfabriek, assistentie kreeg van distributieambtenaar
Peter Hornman. Hornman werd een van de meest actieve verzetsambtenaren. In 1944
formeerde hij in samenwerking met Th. van Mierlo, directeur van het gasbedrijf, drie KP-
groepen.’” Met de Raad van Verzet district Oisterwijk onder leiding van notariszoon Bim van
der Klei onderhielden Tilburgse studenten contacten. De Tilburgse groep, die binnen dat
district opereerde, stond in 1944 onder leiding van de aan de Hoogeschool als student
ingeschreven Wim Tensen.®

De meest bekende verzetsdaad was ongetwijfeld de succesvolle overval op de afdeling
Bevolking van 25 januari 1944, waarbij 105.000 zegels voor de nieuwe distributiestamkaart
werden buitgemaakt. De geschiedschrijver van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog Lou de Jong omschreef deze actie als ‘een van de belangrijkste “wapenfeiten”
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uit de geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit’.?® De overval werd uitgevoerd door de
ondergrondse KP-Soest in samenwerking met ‘bovengrondse’ Tilburgse ambtenaren. Dat de
overval in Tilburg plaatsvond was het gevolg van contacten die Jan Poort, werkzaam op het
Evacuatiebureau, als lid van de ‘Tilburgse ambtenarenverzetsgroep’ onderhield met groepen
die in rechtstreeks contact stonden met de LO. Poort schreef een scenario voor de overval en
verzekerde zich van medewerking van Wim Berkelmans en Huub Simons, ambtenaren op de
afdeling Bevolking. De poging van Rauter, de Generalkommissar voor Openbare Orde en
veiligheid, om met de nieuwe zegels de illegaliteit een dodelijke slag toe te brengen was door
de geslaagde overval in Tilburg mislukt. Toen de tweede distributiekaart op 11 juni 1944
werd ingevoerd, beschikten alle illegale werkers over de benodigde ‘Rauter’-zegels, nieuwe
stamkaarten en inlegvellen.”

[kadertekst]

De overval

Half januari 1944 ging B. Vuijsters, chef afdeling Bevolking, onder politie-escorte naar Vught
om daar de 105.000 voor Tilburg bestemde ‘Rauter’-zegels op te halen. Jan Poort en Wim
Berkelmans probeerden tijdens de afwezigheid van Vuijsters tevergeefs afdrukken te maken
van de sleutels van de kluis en van de zich daarin bevindende brandkast, waarin de zegels
zouden worden opgeborgen. Vervolgens ontstond het idee van een overval met behulp van de
originele sleutels. Poort schreef het scenario: bij de afdeling Bevolking zou een briefje
worden afgegeven waarin Vuijsters werd verzocht langs te komen bij mevrouw Verbunt-
Janssens, Nieuwlandstraat 48. Daar zou zich een geestelijke bevinden die moeilijkheden had
met zijn papieren, maar onmogelijk in eigen persoon zich kon laten zien op de afdeling
Bevolking. Ondertussen zouden illegale werkers bij mevrouw Verbunt aanbellen en zich
voorstellen als belastingambtenaren. Zij zouden familie en huispersoneel vastbinden.
Vuijsters zou bij aankomst binnengelaten worden en vervolgens door de illegale werkers van
zijn sleutels - die hij bij het verlaten van de afdeling Bevolking placht mee te nemen - beroofd
worden. Dit scenario zou in grote lijnen ook uitgevoerd worden. Omstreeks twaalf uur in de
middag op 25 januari belden twee verzetsmannen aan bij mevrouw Verbunt, die - zich
voorstellende als belastingambtenaren - direct werden binnengelaten. Maar de
knokploegleden bleken niet geheel bekend met de beleefdheidsregels in huize Verbunt. De
twee illegale werkers gingen met hoed op zitten in de fauteuils en stonden niet op toen
mevrouw Verbunt binnenkwam. Deze werd argwanend en drukte op de personeelsbel. De
mannen waarschuwden haar geen alarm te maken en vertelden dat haar huis was uitgekozen
voor een overval. Bij tegenwerking zou er desnoods geschoten worden. Mevrouw beloofde
medewerking. Om half een kwam Vuijsters binnen. Hij bleek echter niet bereid de sleutels
vrijwillig af te geven. Na fouillering kwam de sleutel van de brandkast te voorschijn. Maar de
sleutel van de kluis ontbrak. Vuijsters zou beweerd hebben dat deze door hem buiten
kantooruren bij de politie afgegeven moest worden. Mevrouw, huispersoneel en Vuijsters
werden toen opgesloten in de badkamer van de villa. Een verzetsman ging naar de afdeling
Bevolking, waar ambtenaar Simons duidelijk maakte dat Vuijsters de ontbrekende sleutel
altijd bij zich bewaarde in een blikken sigarendoosje. Zo kwam tenslotte ook de tweede sleutel
in handen van de illegaliteit. Vuijsters werd in huize Verbunt op een stoel gezet en
vastgebonden. Vervolgens is de buit uit de brandkast in de kluis gehaald. Pas de volgende dag
werd na het openbranden van de kluis - een reservesleutel ontbrak - ontdekt dat er behalve

twee sleutels ook 105.000 ‘Rauter’-zegels ontvreemd waren.
[bron: De Beer, Zo maar een stad 92-114]

De illegaliteit had veel te duchten van de beruchte SD-agent Piet Gerrits, die regelmatig ‘op
jacht” was naar joodse onderduikers of verzetsmensen. Er werden diverse plannen gemaakt
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om hem te liquideren. Door verraad mislukte in januari 1944 een aanslag op Gerrits waardoor
vele verzetsmensen de dood vonden. Gerrits werd ook verantwoordelijk gehouden voor de
arrestatie van Joost van de Mortel, de jongste zoon van de burgemeester, en Frans van
Spaendonck. Beiden waren illegale werkers en hadden contacten met de landelijke illegale
verzetsgroep Trouw. Van de Mortel werd op 18 augustus 1944 te Vught gefusilleerd, Van
Spaendonck stierf op 4 maart 1945 in concentratieckamp Buchenwald. Zowel Gerrits als zijn
helper agent Wim Thijssen verklaarden tijdens hun verhoren na de oorlog dat commissaris
Boersma opdracht had gegeven tot arrestatie van de beide verzetsmannen. Op 26 februari
1947 werd Gerrits tot de doodstraf veroordeeld, een straf die op 29 mei in de vroege ochtend
werd voltrokken.”!

[Kadertekst]

De aanslag op Piet Gerrits

Al vaker waren er plannen gesmeed om Piet Gerrits uit de weg te ruimen, maar nimmer
uitgevoerd. In januari 1944 werd het echter ernst. Gerrits had een joods echtpaar met valse
persoonsbewijzen gearresteerd. Hij was van plan uit te zoeken, hoe zij daaraan kwamen. En
omdat bevolkingsambtenaar Wim Berkelmans die persoonsbewijzen uitgegeven had en agent
Antoon van Beek ze had uitgereikt, was de kans groot dat het spoor naar deze twee zou leiden.
Berkelmans had contacten met de verzetsgroep rond fabrikant Rob van Spaendonck en was
bovendien betrokken bij de voorbereidingen rondom de overval op de afdeling Bevolking van
de gemeente en bij het ambtenarenverzet. Een aantal Tilburgse verzetsmensen besloot om
Gerrits op 24 januari 1944 na spertijd uit zijn woning te lokken naar het politiebureau in de
Bisschop Zwijsenstraat, onder het voorwendsel dat het joodse echtpaar kenbaar wilde maken
van wie zij de valse persoonsbewijzen hadden gekregen. Politieagent Van Beek wilde de
liquidatie zelf uitvoeren, maar Berkelmans vond het veiliger onbekenden het werk te laten
opknappen. Zo werden kunstschilder Albert Meintser en koopman Barend Busnac uit
Amsterdam erbij gehaald. Van Beek vond ze echter niet geschikt. Hij nam de taak alsnog op
zich, de Amsterdammers zouden hem slechts assisteren. Van Spaendonck zorgde voor een
pistool omdat Van Beek bezwaarlijk zijn dienstpistool kon gebruiken. Het was bekend dat
Gerrits altijd een vaste route volgde van zijn huis naar het bureau. Op deze route werd een
uitstekend punt gevonden: de portiek van apotheker De Medicijnman op de vijfsprong
Nieuwlandstraat-Tuinstraat-Stationstraat-Noordstraat-Korte Schijfstraat. Van Beek zou zich
hier verdekt opstellen. Zo kon hij kiezen uit vijf viuchtwegen. Busnac zou gewapend
halverwege in de Nieuwlandstraat staan en Meintser als uitkijkpost aan het einde van de
Nieuwlandstraat. Maar het liep anders. Gerrits, door verraad gewaarschuwd voor een
aanslag, kwam niet volgens zijn route van iedere dag, maar via een omweg door de Lange
Schijfstraat-Zomerstraat aan het einde van de Nieuwlandstraat. Hierdoor liep hij Meintser in
de rug. Hij arresteerde hem, het was immers na spertijd. Busnac zag wat er gebeurde, maar
durfde niet te schieten, bang zijn kompaan te raken. De volgende dag ging Busnac naar het
politiebureau om Meintser vrij te krijgen, met echter als resultaat dat ook Busnac in hechtenis
werd genomen. Van Beek, Berkelmans, GAB-ambtenaar Harry Verbunt en Van Spaendonck
doken onder, maar konden uiteindelijk, op Van Beek na, hun arrestatie niet voorkomen. Op
26 mei 1944 werden zij in de Drunense Duinen door de Duitsers gefusilleerd, samen met Joop
de Jong uit Doorn, waar onder anderen Berkelmans en Verbunt ondergedoken hadden
gezeten. Als uitvloeisel van de mislukte aanslag werd ook Wim Baeten gearresteerd,
magazijnbediende bij de schoenfabriek van Sjef Mannaerts en actief in het onderduikwerk.
Hij werd opgepakt op beschuldiging dat hij namens Mannaerts geld naar De Jong in Doorn
gebracht had. Dit had echter niks met de aanslag te maken, het geld was bedoeld als bijdrage
aan de kosten voor twee ondergedoken zoons van Mannaerts. Baeten stierf op 28 februari
1945 in het concentratiekamp Bergen Belsen.
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[bronnen: Kobes, Opdat wij niet vergeten 11-14 en Het Nieuwsblad van het Zuiden, 10, 13 en 17 mei 1975]

Religieus leven

Oppervlakkig bezien beleefde de religiositeit tijdens de oorlog een hoogtepunt. Bij dreigend
oorlogsgeweld verplaatste het leven zich naar kelders en openbare schuilplaatsen, waarin de
rozenkrans een belangrijke rol vervulde. Het aantal uitgedeelde communies in de Tilburgse
parochies bereikte tijdens de bezetting een absoluut record.”? Maar de schijn bedroog. De
bezetting had volgens het dekenale blad Roomsch Leven alleen maar geleid tot moreel verval
en verwildering. De oorzaken werden gezocht in de opheffing van de zuilgebonden
maatschappelijke en culturele organisaties en het propageren van ‘heidense leerstellingen’
door de bezetter.”® Inderdaad werden de katholieke jeugdverenigingen en sociale organisaties
in de eerste oorlogsjaren ontbonden, maar feitelijk konden onder het mom van de Katholieke
Actie vele van die activiteiten op de een of andere wijze voortgezet worden. In verband met
Sperrzeit en verduisteringsmaatregelen moest het populaire Driekoningenzingen langs de
deuren naar de middaguren verplaatst worden. Een collecteverbod en een processieverbod
hinderden het religieuze leven buiten de kerk. Zo konden processies over de Belgische grens
en rijwielprocessies geen doorgang vinden. Bedevaartgangers weken uit naar de kerk van de
paters van de H. Familie te Nieuwkerk onder Goirle en later naar de H. Eik te Oirschot.**

Na de bevrijding van Tilburg daalde het aantal communies even spectaculair als het
tijdens de bezetting gestegen was. Een dagboekschrijver schreef op 7 januari 1945: ‘Dezer
dagen hoorde ik nog vertellen dat Tilburg nog nooit zo rot en slecht is geweest als op ’t
oogenblik, vooral op gebied van zeden in den omgang met soldaten [...] De menschen
verheidenen helemaal, er is nooit zooveel geklaagd over Misverzuim’. Ook rector Van Miert
constateerde op 20 januari 1945 in een redevoering voor de lokale distributicomroep een
morele afbraak en een dalend godsvertrouwen.” De kritiek van de geestelijkheid richtte zich
vooral op de vermeende onzedelijkheid van vrouwen en meisjes uit alle Tilburgse standen. De
angst van de geestelijkheid werd vooral veroorzaakt door de grote stijging van het aantal
buitenechtelijke geboorten: in 1940 13, in 1944 41 en in 1945 129. Die toename was
aanmerkelijk groter dan de stijging van het geboortecijfer tussen 1940 en 1945, die 20%
bedroeg.”® Het aantal huwelijken had in 1942 een record bereikt, waaraan de (onterechte)
koppeling van vrijwaring voor de arbeidsinzet niet vreemd zal zijn geweest. Het getal der
echtscheidingen bleef in 1940-1943 constant, echter vanaf 1944 zette een groei in, die zich in
1945 en 1946 doorzette. De afbraak van katholieke zedelijkheid en geloofsbeleving leek meer
een probleem ontstaan door de bevrijding. De geestelijkheid echter deed het voorkomen dat
de oorzaken toch vooral bij de bezettende macht gezocht moesten worden. Om de devotie en
katholieke moraal weer te versterken werd in september 1945 een stichting ‘Dank aan Petrus
Donders’ opgericht, die bovendien de heiligverklaring van Tilburgs beschermheer (de stad
was op de geboortedag van Peerke Donders bevrijd) moest bevorderen.’’

De kerken zelf waren afgezien van materi€le schade en klokkenroof de
bezettingsperiode ongeschonden doorgekomen. De bezetter hoedde zich ervoor de
geestelijkheid al te zeer tegen de haren te strijken. Onder krachtige leiding van kardinaal De
Jong waren de verbodsbepalingen omtrent lidmaatschap van nationaal-socialistische
organisaties onverminderd van kracht gebleven, zij het dat de Brabantse bisschoppen P.
Hopmans en A. Diepen die onverzettelijke houding slechts schoorvoetend volgden.”® Vanaf
alle kansels van katholieke kerken werd op zondag 26 juli 1942 een protestverklaring van tien
Nederlandse kerkgenootschappen voorgelezen tegen de voorgenomen deportatie van de
joden. Als vergelding lieten de Duitsers in de vroege ochtend van zondag 2 augustus 1942
245 katholieke joden oppakken. In Tilburg en directe omgeving werden 21 katholieke joden
gearresteerd, waaronder zeven kinderen van de familie Lob waarvan er zes ingetreden waren
bij de trappisten en trappistinnen te Berkel-Enschot. Al voor zes uur ’s ochtends werden ze
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door de Tilburgse politie opgehaald. Geen van hen overleefde de oorlog, vijf broers en zussen
werden reeds in augustus en september 1942 in het vernietigingskamp Auschwitz vermoord.”

Onderwijs

De bezetter oefende via censuur invloed uit op het lesaanbod op lagere scholen. In augustus
1941 maakten de autoriteiten bekend dat joodse leerlingen verwijderd moesten worden van
niet-joodse scholen. Burgemeester Van de Mortel gaf de instructie door aan de openbare en
bijzondere scholen. De openbare scholen reageerden prompt en stuurden lijsten in waaruit
bleek dat er in Tilburg 45 joodse leerlingen stonden ingeschreven. Op 9 oktober 1941 deelde
burgemeester Van de Mortel het departement mede dat alle scholen in Tilburg hadden
gereageerd, behoudens de School met de Bijbel, die ‘om principiéle redenen’ geen opgave
wilde verstrekken.!?’ Pas op 10 december 1941 werd in Tilburg, in samenwerking met Breda,
gestart met apart onderwijs voor joodse leerlingen in een door pastoor Van Dun van parochie
’t Heike ter beschikking gesteld lokaal in het St. Elisabethsgebouw in de Antoniusstraat. Op
10 april 1943 kwam een einde aan de school, op die dag moesten alle nog niet gedeporteerde
vol-joden zich melden in de concentratickampen Westerbork en Vught.

De bezetter vaardigde spoedig verordeningen uit om meer greep op het hoger
onderwijs te krijgen. De Tilburgse curatoren van de Hoogeschool accepteerden dat in de
toekomst aan de Duitse autoriteiten alle organisatorische maatregelen en
personeelsbenoemingen ter goedkeuring zouden worden voorgelegd. Curatorium voorzitter
Van Wijnbergen was min of meer pro-Duits, hij was behept met een ziekelijke fobie voor
vrijmetselaars, Angelsaksische denkbeelden, jodendom en bolsjewisten.'! De angst voor
sluiting van de Hoogeschool door de autoriteiten overheerste bij de stellingname. Tilburg en
Nijmegen besloten in april 1941 in te gaan op de eis om joodse studenten niet langer in te
schrijven en studenten een Ariérverklaring voor te leggen.!?? Wegens een Duitse verordening
mocht de leiding van onderwijsinstellingen per 1 mei 1941 niet meer in handen van
geestelijken zijn. Dat leidde ertoe dat zowel de Leergangen als de Hoogeschool formeel een
ander persoon aan het hoofd kregen. In 1942 nam de welwillendheid ten opzichte van de
Duitse bezetter af, zeker toen in juli verschillende hoogleraren als gijzelaar in Haaren
geinterneerd werden. Na het besluit van december 1942 om duizenden studenten in de
arbeidsinzet op te nemen, bleven de collegezalen aan de Bosscheweg leeg. De maatregel ging
niet door.

In maart 1943 legde de bezetter het curatorium een loyaliteitsverklaring voor.
Wederom leidde angst voor opheffing van de Hoogeschool en verbeurd verklaring van
eigendommen tot een knieval. Senaat en curatorium gingen op 8 april akkoord met het
voorleggen van een dergelijke verklaring. Nijmegen weigerde en nog diezelfde dag bleek dat
de aartsbisschop het tekenen van de loyaliteitsverklaring ten sterkste afried. Na spoedoverleg
met kardinaal De Jong kregen de Tilburgse studenten een tweede brief waarin gesteld werd
dat het voorleggen van de verklaring niet mocht worden beschouwd ‘als een aansporing van
wie dan ook’ om te tekenen. Deze verduidelijkende brief sorteerde effect, terwijl landelijk
toch nog 14% van de studenten tekende, kwamen er in Tilburg slechts drie verklaringen
binnen bij de rector.!®® Een belangrijke rol binnen het verzet speelde praeses Tom Verdijk van
het studentencorps Olof. Hij wachtte zijn medestudenten aan het station op en bezwoer hen de
verklaring van loyaliteit tegenover de bezetter niet te tekenen.'* Niet-tekenaars werden
verplicht zich te melden voor de arbeidsinzet. Van de 400 ingeschreven studenten meldden
zich ongeveer 140 tot 150 jongemannen bij de Willem II kazerne, een percentage net iets
onder het landelijk gemiddelde van 40.!% Het Tilburgse curatorium bleek bereid studenten die
wel tekenden in te schrijven voor het nieuwe studiejaar, dit tot ergernis van de senaat en met
name hoogleraar E. Gimbrére. Maar de aartsbisschop dwong Tilburg één lijn te trekken met
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Nijmegen en geen studenten in te schrijven.!% Het curatorium onder leiding van Van
Wijnbergen, dat door een personele unie ook waakte over de Katholieke Leergangen, werd na
de oorlog bekritiseerd om haar slappe houding. Met name de reeds onder vuur liggende Van
Spaendonck werd door mede-curatoriumlid H. Blomjous en hoogleraar Gimbrere aangevallen
omdat hij geweigerd had ouders van studenten, die de loyaliteitsverklaring niet hadden
getekend, vervolgens ook de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet te ontraden.

Pers en literatuur

Tot medio 1941 was het persbeleid van de Duitsers verhoudingsgewijs ‘clement’. De kranten
waren weliswaar onderworpen aan beperkingen en voorschriften, maar werden nog niet
gedwongen partij te kiezen. De Nieuwe Tilbursche Courant (NTC) sprak desalniettemin zijn
ontzetting uit over de ‘moorddadige’ Britse bommenwerpersacties.'?” Hoewel de pers op
straffe van geldboetes en verschijningsverbod de Duitse kruistocht in het Oosten vanaf juni
1941 gedwongen moest ondersteunen, kon de NTC, evenals trouwens het Nieuwsblad van het
Zuiden, een zekere tevredenheid over de strijd tegen het ‘goddeloze communisme’ niet
verbergen.

Het schaarser wordende rotatiepapier gold officieel als reden dat de bezetter in de
zomer van 1941 besloot het aantal kranten te reduceren. In wezen ging het echter om een
politieke sanering. Vooral katholieke en protestants-christelijke bladen werden weggesaneerd
om te komen tot een volgens nationaal-socialistisch concept gestroomlijnd perswezen. Zo
verdween per 1 oktober 1941 ook het Nieuwsblad van het Zuiden.'”® De overgebleven NTC
zag het aantal abonnees stijgen van 17.103 (1939/1940) tot 27.263 (maart 1944).!% Een
behoorlijke stijging, die grotendeels maar niet geheel verklaard kan worden door het
verdwijnen van het Nieuwsblad van het Zuiden. Ondanks de gecensureerde berichtgeving
kwam er geen stroom van bedankjes op gang. De abonnees van de N7C liepen ook niet weg
toen na de april-mei stakingen van 1943 de nationaal-socialistisch ingestelde J. Holthuizen tot
hoofdredacteur van de krant werd benoemd.!!” De Tilburgse bevolking bleef net als elders in
Nederland de kranten lezen. Het dagblad leek onmisbaar, na het inleveren van de
radiotoestellen, al was het maar voor de distributiemededelingen en ruiladvertenties. Het zou
tot juli 1944 duren voor in de katholieke kerken een herderlijk schrijven werd voorgelezen
waarin de bisschop erop wees dat de nog verschijnende kranten niet meer als katholieke
bladen konden worden erkend.

Een ontlezingsproces trad zeker ook niet op in het bibliotheekwezen. De belangstelling
voor de openbare bibliotheek nam, evenals elders in het land, fors toe: van 1034 leners (eind
1939) naar 2974 leners (eind 1943).!!'! De collectie werd in die jaren ook uitgebreid.
Weliswaar werden joodse schrijvers, anti-fascistische auteurs en Amerikaanse auteurs taboe.
Maar daar stond tegenover dat bibliotheken tijdens de bezetting meer letten of boeken in strijd
waren met Duitse verordeningen dan of ze, zoals voor de oorlog gebruikelijk, een ‘slechte’
invloed op de lezer zouden hebben. Daarnaast deden particuliere leesbibliotheken, zoals Th.
de Wekker (Willem II-straat) en Triborgh (Heuvel), goede zaken.

De schaarste aan papier gaf al vanaf oktober 1941 het Departement van
Volksvoorlichting en Kultuur de gelegenheid door een toewijzingssysteem preventieve
censuur uit te oefenen. Hiervoor traden zogenaamde ‘lezers voor het Lectoraat’ aan, die alle
manuscripten en herdrukken moesten beoordelen. Onder deze lezers waren ook Brabantse
auteurs zoals Wouter Lutkie, H.H.J. Maas, J. Sinninghe en Paul Vlemminx.'!? Vlemminx was
de schrijversnaam van Ferdinand Smulders, die tijdens de oorlog als tijdelijk ambtenaar bij de
Tilburgse distributiedienst werkzaam was. Deze Brabantia Nostra-man publiceerde ook
gedichten in het Brabantse NSB-blad De Opstand en in De Schouw, het tijdschrift van de
Nederlandsche Kultuurkamer.!!3 Die Kultuurkamer was op 25 november 1941 door de
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Duitsers ingesteld onder leiding van NSB’er Tobie Goedewagen. Kunstenaars waren verplicht
zich aan te sluiten, op straffe van beroepsuitsluiting. Ook de oud-Tilburger A. Roothaert bleef
publiceren, zijn De viam in de pan (1942), over het Nederlandse leger in de meidagen van
1940, viel bij de Duitsers in goede aarde. De kleine ‘broodauteurs’ hadden het moeilijk. Zo
raakte journalist Willem van Mook tijdens de oorlog zijn inkomsten kwijt. De Duitser W.
Hunfeld, van wollenstoffenfabrick Mommers en Hunfeld aan het Smidspad, zette hem aan tot
populaire romans en bemiddelde voor Van Mook bij de NV Amsterdamsche Boek- en
Courant-Maatschappij.!'*

Ontspanning

Doordat veel verenigingsactiviteiten in de oorlog bemoeilijkt werden, nam de
stadsschouwburg een belangrijke plaats in het ontspanningsleven in. Directeur Herman van
der Waarden was reeds voor de oorlog NSB-lid, maar liet het zakelijk belang prevaleren. De
NSB noch de Wehrmacht konden bij hem op een voorkeursbehandeling rekenen. Hij besefte
heel goed dat een avond met een dansorkest veel meer geld opbracht. Dat hij echter ook aan
de NSB zalen verhuurde, bracht hem in conflict met de Kleine Academie. Dit
cultuurgezelschap kreeg er in 1941 in korte tijd 600 leden bij, voornamelijk atkomstig uit
kringen van de Nederlandsche Unie, die steeds moeilijker als beweging in het openbaar kon
optreden. De Kleine Academie werd daardoor symbool van verzet tegen nazificatie van het
culturele leven, zoals belichaamd in de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap. Een door die
gemeenschap op 2 december 1941 georganiseerde Mozart-herdenking, ten bate van het Duitse
Winterhulpwerk, leverde weliswaar een volle schouwburg op met 558 bezoekers, maar de
overgrote meerderheid bestond uit op het laatste moment opgetrommelde soldaten van de
Wehrmacht. De NSB deed pogingen om de Kleine Academie te laten fuseren met de sociéteit
Amicitia (waar Van der Waarden bestuurslid was) in de hoop zo meer invloed op het culturele
leven in Tilburg te krijgen.!!® Die poging mislukte. In april 1942 moest de Kleine Academie
liquideren.

Van der Waarden probeerde buiten het strijdgevoel te blijven en programmeerde
zoveel mogelijk ontspanning. In november 1941 trad in de schouwburg de bekende acteur
Johan Kaart op, in diezelfde periode organiseerde de werkgemeenschap ‘Vreugde en Arbeid’
van het NVV een Bonte Radio Avond met medewerking van chansoniére Conny Stuart. In
1942 en 1943 kwam de revue Snip en Snap (Willy Walden en Piet Muijselaar) naar de
schouwburg. Het Nederlandsch Toneel van Vincent Berghegge speelde Amor in de pastorie
en het gezelschap van Anton Verheyen De duivel in de vrouw. De Tilburgse
Schouwburgspelers brachten in januari 1944 Pukkel en Pukkel op de planken, een spel over
twee ‘vrouwenhaters’. Daarnaast vonden er rikconcoursen plaats en verzorgde Nico van
Oostrums dansorkest schlagers maar eveneens de door de nazi’s zo vermaledijde jazz
composities. Ook cafés boden volop amusement. In café Lido aan de Koestraat speelde
dansorkest Bob Bosma ‘moderne stijl, rythm en shows’. Dat klonk in elk geval erg
Angelsaksisch. En hoewel er in juni 1941 een dansverbod afgekondigd was in openbare
gelegenheden, werd er lustig op los gedanst. Dansscholen adverteerden in de krant. De lessen
van Ad van Opstal vonden plaats in de schouwburg, maar daarnaast waren er danslessen in
vele etablissementen zoals Hotel Riche, Hotel De Lindeboom en café-restaurant Modern.

Naast de schouwburg en de cafés waren de bioscopen ongemeen populair. Poort stelde
na de oorlog gedeprimeerd vast dat de houding van de Tilburgse bevolking hem op één punt
had teleurgesteld. Het bioscoopbezoek was namelijk gestegen van 550.000 in 1939 naar
1.284.000 in 1943, terwijl, zo herinnerde Poort de lezer, de bioscoopjournaals een
verheerlijking waren van Duitse wapenfeiten en in de speelfilms steeds op geraffineerde wijze
nationaal-socialistische opvattingen gepropageerd werden.!'® Tilburg stond daarin niet alleen,
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in alle steden steeg het bioscoopbezoek explosief. Er draaiden alleen Duitse en door de
bezetter toegestane films. Maar van een boycot van bioscopen en cafés, waarop het verzet
aandrong, kwam niks terecht. Op 8 november 1941 recenseerde Pierre van Beek voor de NTC
de antisemitische rolprent De Eeuwige Jood, waarin joden met ratten werden vergeleken, en
die de dag ervoor voor het eerst had gedraaid in Chicago. Van Beek noemde de film ‘een
sterk sprekende aanklacht tegen de joden’ en concludeerde: ‘In dezen tijd nu Duitschland
bezig is met den joodschen invloed definitief uit te schakelen op het Europeesche continent
vormt “De Eeuwige Jood” een film van bijzondere actualiteit’.

Terwijl het uitgaansleven gewoon doorging, werd het joden steeds moeilijker gemaakt
daaraan nog deel te nemen. In januari 1941 mochten joden de bioscopen niet meer bezoeken
en in augustus en september van dat jaar verschenen de bordjes ‘Voor Joden verboden’ bij de
Dierentuin aan de Bredaseweg, bij het Noorderpark (Wilhelminapark), in hotels en cafés en
voor het zwembad aan de Ringbaan Oost. De sociéteiten, waar veel Unie-leden te vinden
waren, werden voortdurend bedreigd met Duitse vorderingen. De Nieuwe Koninklijke
Harmonie raakte haar pand aan de Stationsstraat in maart 1942 kwijt aan de Wehrmacht. Toen
de Duitsers vervolgens ook het tijdelijke onderdak vorderden, werd besloten de repetities te
stoppen. De leden gingen van armoede maar voetballen. De Philharmonie kon tot in 1944
gebruik blijven maken van haar verenigingsgebouw.

De Tilburgers moesten in de oorlogsjaren grotendeels hun kermis missen door
besluiten van de Commissaris der Provincie. Opeenhopingen van mensen, waaruit een kermis
nu eenmaal bestond, waren volgens hem bij luchtaanvallen gevaarlijk en konden bovendien
aanleiding vormen voor het uiten van nationalistische sentimenten. In plaats daarvan hadden
in 1941 Tilburgse cafés bescheiden programma’s, kwam de schouwburg met een revue, trad
circus Saltarino in de stad op en verzorgde de Kleine Academie een openluchtspel. Het jaar
daarop mocht de kermis wel doorgang vinden en kreeg voetbalclub Willem II met Pasen
gelegenheid tot het organiseren van een eigen kermis. Met Pinksteren lokte Saltarino maar
liefst 10.000 mensen uit Tilburg en omgeving naar de circustent.

De bezetter bevorderde het sportgebeuren. De voetbalcompetitie kreeg alle ruimte
nadat de verzuilde voetbalbonden al op 31 juli 1940 tot fusie waren aangezet. De wedstrijden
werden druk bezocht, zelfs in de periode dat er razzia’s dreigden vanwege de verplichte
arbeidsinzet. Toen Longa in het seizoen 1943-1944 Zuid-Nederlands kampioen werd en voor
het nationaal kampioenschap mocht spelen, toog een recordaantal van 13.515 betalende
toeschouwers naar de Spoordijk voor de wedstrijd tegen VUC.!'7 Vanwege de arbeidsinzet
moesten sommige Tilburgse elftallen zich echter uit de competitie terugtrekken. In
Broekhoven leidde de bezetting juist tot het ontstaan van een voetbalclub. Toen in 1942 de
parochiéle jeugdverenigingen zoals Jonge Wacht en Jonge Werkman werden verboden,
beijverde kapelaan J. Tychon zich voor een voetbalclub om de katholieke jeugd bijeen te
houden. Omdat de bezetter geen nieuwe verenigingen toeliet, werd besloten te gaan
voetballen onder de reeds geregistreerde naam van de parochie Heuvel.''® Ook
ijshockeywedstrijden op de kunstijsbaan en zwemwedstrijden waren geliefd. Zwemvereniging
Het Baksche Ven noteerde in januari 1941 reeds 2300 leden. Alleen de duivensport kwam
door maatregelen van de bezetter stil te liggen, maar daar stond tegenover dat de biljartsport
hoogtij vierde.

[kadertekst]

Zwart-wit

Voetbalclub Hieronymus, opgericht vanuit het jongensweeshuis van de fraters, behaalde in
1941 het kampioenschap van de derde klasse in een uitwedstrijd tegen voetbalclub Oisterwijk.
De hele weeshuisbevolking was meegereisd en toog na afloop vrolijk zingend terug naar
Tilburg getooid met zwart-witte strikken (de clubkleuren). De kampioenswedstrijd viel echter
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op 10 mei, precies een jaar na de bezetting van Nederland. Toen de zwart-witte optocht de
Druiventros gepasseerd was in Berkel-Enschot werden de fans aangehouden door een Duitse
patrouille, die in de feestvierende menigte vanwege de kleuren een demonstratie van rouw zag
in verband met de 10° mei. Na veel uitleg mochten de supporters uiteindelijk hun weg

vervolgen.
[bron: Feestuitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van RKVV Hieronymus 22

Bevrijding en materiéle tekorten

De naderende geallieerde troepen vervulden de bevolking met hoop, maar in materieel opzicht
begon toen juist een periode van doffe ellende. In september 1944 kwam de gehele Tilburgse
industrie tot stilstand door brandstoffengebrek en het wegroven van fabrieksvoorraden door
de Duitsers. Boeren uit de omgeving weigerden hun producten naar de stad te brengen uit
angst voor vorderingen. Op 22 en 23 september bliezen de Duitsers de Werkplaats van de
Spoorwegen op. Met handwagens, kruiwagens, kinderwagens en fietsen zonder banden
trokken Tilburgers massaal naar de boeren om voedsel te bemachtigen. In de stad ontstonden
illegale winkeltjes waarin de meegebrachte artikelen zwart verkocht werden. De calorische
waarde van het toegewezen voedselpakket was op dat moment al gezakt tot onder de 1000
calorieén, minder dan eenderde van wat een volwassene normaal nodig heeft. Bij de Duitse
aftocht in oktober vernielden Sprengkommandos de energiebedrijven, de telefooncentrale, het
spoorwegemplacement en machinekamers van diverse belangrijke bedrijven.

De bevrijding van de stad op 27 oktober 1944 ging met veel vreugde gepaard, echter
voorafgegaan door ongekende angsten. Al vanaf midden oktober kwamen granaten neer in
Broekhoven, omgeving Bosscheweg, Sacramentskerk en Nieuwe Goirleseweg. De Prinses
Irene Brigade rukte vanuit het zuiden naar Tilburg op, vanuit het oosten naderden de Schotten
het Wilhelminakanaal. Op 26 oktober waren er over en weer beschietingen waar weer vooral
inwoners van Broekhoven en van de Bosscheweg onder te lijden hadden. Tijdens die laatste
nacht voor de bevrijding zaten de Tilburgers met veel mensen in kleine geimproviseerde
schuilkelders. Ook toen de Duitsers zich op 27 oktober al teruggetrokken hadden, gingen
geallieerde artilleriebeschietingen op die wijken door. In het Fratershuis aan de Bosscheweg
werden doden en gewonden binnengedragen. In Broekhoven leek de wereld te vergaan totdat
de bevrijders door een inwoner met een wit laken tegemoet getreden werden, die meldde dat
de Duitsers zich reeds uit de stad teruggetrokken hadden. In die laatste dagen vielen veel
slachtoffers: 78 burgers, 8 leden van de Prinses Irene Brigade en 22 Schotse militairen.

Na de euforie van de bevrijding en tweeénhalve dag feestvieren keerde men terug tot
de dagelijkse realiteit, die vooral bestond uit een zoektocht naar brandstoffen, voedsel,
kleding en schoeisel. De militaire oorlogsinspanningen hadden voorrang boven de verzorging
van de bevolking. Tussen half december en begin februari 1945 konden er geen kolen
verstrekt worden aan particulieren. Op de zwarte markt kostte een mud kolen 150 gulden.!"”
Alles wat brandbaar was werd opgestookt, wildkap werd oogluikend toegestaan. Het grootste
deel van de arbeiders ontving wachtgeld en ging de boer op om zo het karige voedselrantsoen
aan te vullen en via zwarte handel wat bij te verdienen. De politie constateerde dat de sfeer in
de bedrijven, die na bevrijding nog wel gedeeltelijk werkten, slecht was. Arbeiders voerden
opdrachten niet uit of in vertraagd tempo. Zij waren jaloers op werklozen die wachtgeld
ontvingen en door zwarte handel bijverdienden. De vooroorlogse vakbonden en politieke
partijen kregen aanvankelijk zware concurrentie van de ‘werkers’ rondom de illegale krant De
Waarheid waaruit op 7 januari 1945 een plaatselijke CPN-afdeling (de eerste in bevrijd
Brabant) en een Eenheidsvakbeweging voortkwamen. De 1 mei-viering in de stadschouwburg
met als spreker de communist W. van Exter trok zo’n 1000 bezoekers. '
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Evacués en repatrianten

De stad herbergde aanzienlijke aantallen tijdelijke inwoners. In het voorjaar van 1944 waren
ruim 800 evacués gekomen van de Zeeuwse eilanden, die door de Duitsers in verband met de
kustverdediging ontruimd waren. Door het naderende oorlogsgeweld bevolkten vliuchtelingen
uit Oirschot, Alphen, Riel, Best en daarna uit Waalwijk, Waspik en Loon op Zand de stad.
Inkwartiering vond veelal plaats in door NSB’ers en Rijksduitsers verlaten panden. Ook 14
ondergedoken joodse gezinnen werden zo na de bevrijding aan woonruimte geholpen. Omdat
Tilburg in vergelijking met andere steden in bevrijd gebied niet zwaar getroffen was, kreeg de
stad een belangrijke functie toegewezen bij de opvang van evacués uit de in de frontlinie
liggende Betuwe. Ongeveer 10.000 met legerauto’s aangevoerde evacués werden vanaf 19
november 1944 ondergebracht in de garenkelder van AaBe in Koningshoeven. Dit primitieve
onderkomen was slechts geschikt voor eerste opvang. In overleg met gemeente en
Evacuatiecomité werden de mensen uit de Betuwe vervolgens ondergebracht bij particulieren
in 19 van de 20 parochies, de parochie Broekhoven werd vanwege de oorlogsschade niet bij
de huisvesting betrokken. In elke parochie werd een centrale eetzaal ingericht. Vooral
arbeidersgezinnen vingen de evacués op: ‘Het moet worden gezegd, dat de gastvrijheid bij de
beter en goed gesitueerde bevolkingsgroepen veel geringer was. Het onderbrengen van
evacués in grotere huizen stuitte als regel op tegenstand van de betrokkenen. De houding van
deze groepen stak in het algemeen wel erg schril af bij die van haar minder met goederen
gezegende stadgenoten’.!?! Maar op 23 november wilden de geallicerde autoriteiten de
evacués alweer richting Belgié laten vertrekken omdat inkwartieringsmogelijkheden werden
gezocht voor 15.000 Canadese militairen. Op aandrang van het Evacuatiecomité vond op 24
november een gesprek tussen geallieerden en deken Nabuurs plaats. De gezaghebbende
professor Cobbenhagen had het Nederlandse Militair Gezag al laten weten dat de maatregel
de Tilburgers volstrekt onnodig voorkwam en dat ‘rampen’ te voorzien waren indien de
geallieerden de plannen zouden doorzetten. Er waren reeds evacués ondergedoken.!?? Daags
na het gesprek met de deken werd medegedeeld dat het transport uitgesteld was (en naar later
bleek: van de baan). Maar nieuwe evacués zouden voortaan niet meer ingekwartierd worden,
doch doorgezonden naar Belgié.

Voor de tijdelijke opvang van evacués werd vervolgens gebruik gemaakt van
schoenfabriek Van Arendonk. Deze fabriek had in de bezettingsjaren legerlaarzen
geproduceerd, maar was tijdens de Slag om Arnhem door de Duitsers beroofd van installaties
en voorraden. De leegstaande fabriek zou vanaf februari 1945 ook repatrianten opvangen,
waarvan er in Tilburg maar liefst 18.451 aankwamen, voor het overgrote deel dwangarbeiders
die in mei en juni 1945 terugkeerden.'?* Daarnaast deden ook scholen en een
patronaatsgebouw dienst als opvangcentrum. De eerste transporten die in Tilburg arriveerden
bestonden uit Nederlanders uit de Duitse grensgebieden. Zij werden merendeels met lorries
vervoerd en velen van hen brachten een grote bagage mee, waarin zich fietsen, radio’s,
kleding en alle andere mogelijke goederen bevonden. De repatrianten atkomstig uit de grote
Duitse industriecentra verkeerden in aanmerkelijk minder gunstige omstandigheden.

Onder de repatrianten bevonden zich totaal verschillende mensen: politieke gevangenen,
joden én arbeiders die vrijwillig in Duitsland waren gaan werken. Er ontstonden fricties toen
alle groepen in één schoolgebouw ondergebracht werden, maar de repatriéringscommandant
vond dat de politieke gevangenen en joden begrip moesten hebben voor het feit dat Nederland
net bevrijd was.'?* Dat leidde vervolgens weer tot onvrede bij de repatrianten.

De autoriteiten gingen met deze gevoeligheden niet altijd even subtiel om. De districts
militair commissaris voor Tilburg Th. van Mierlo, directeur van het gemeentelijk gasbedrijf,
kreeg op 26 mei 1945 een verontwaardigde delegatie van de Joodsche Coordinatie Commissie
(JCC) op bezoek, die uitleg kwam vragen waarom Van Mierlo zestien joodse vrouwen
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(vijftien Duitse en één Poolse), werkzaam bij de British Civil Censorship, had laten
interneren. De advocaat die namens de JCC de geinterneerden zou bijstaan had besloten een
brief aan de koningin over de kwestie te richten, een schrijven dat ondertekend zou worden
door een aantal vooraanstaande niet-joodse Tilburgers. Ook opperrabbijn S. Heertjes oefende
druk uit op Van Mierlo. Ter verdediging voerde Van Mierlo aan tot internering van de
statenloze joden te zijn overgegaan omdat een staking dreigde van Nederlands personeel
vanwege het opdringerige gedrag van de joden. Van Mierlo zag de Duitse joden als
veroorzakers van de verstoring van de openbare orde en gaf als zijn persoonlijke mening te
kennen dat alle Duitsers naar Duitsland teruggestuurd moesten worden. Hij beschouwde ‘de
Duitsche Joden als verantwoordelijk voor de catastrophe, die het Duitsche volk over Europa
heeft gebracht’. De staf van het Militair Gezag distantieerde zich van het eigenmachtig
optreden van Van Mierlo.!? Uit correspondentie van Van Mierlo met de kampcommandant
van Vught bleek dat negen Duitse joden uit Tilburg in het voor landsverraders bedoelde kamp
Vught waren ondergebracht. Na de publieke commotie werden zij naar Tilburg teruggebracht,
maar niet vrijgelaten doch geinterneerd in bewaarcentrum St. Odulphuslyceum.'?® Van
Mierlo’s vooroordelen tegenover joden bleven. In oktober 1945 ontzegde hij een joodse
medewerker van het Bureau Inbeslaggenomen Goederen van Landverraders en Vijandelijke
Onderdanen de toegang tot de bewaringskampen in Tilburg. Zijn manier van ondervragen van
gedetineerden en burgers van Tilburg had volgens Van Mierlo herhaaldelijk ernstige kritiek
uitgelokt ‘en ik kan U wel zeggen, dat het m.i. zeer ontactisch is een jood met deze
werkzaamheden te belasten. Gezien o.a. de houding, die de joden van de zijde van den
bezetter en van de zijde van de Nationaal Socialisten hebben moeten ondergaan is het toch te
verwachten, dat het deze lieden zeer moeilijk zal zijn een objectieve houding, die toch voor
een opsporingsambtenaar zeker noodzakelijk is, aan te nemen’.'?’

Het kamp Van Arendonk werd landelijk opvangcentrum voor Russische vrouwen die
gehuwd waren met Nederlandse Ostarbeiter. Russische autoriteiten vestigden er zonder
overleg met Militair Gezag een eigen administratieve eenheid, bewaakt door Russische
wachten. De vrouwen werden gescheiden van de andere bewoners en er werd stevige druk op
ze uitgeoefend terug te keren naar de Sovjet-Unie.'?® In juni 1945 begon de massale terugkeer
van evacués en repatrianten naar de noordelijke provincies.

De zuivering

Net als elders heerste ook in Tilburg kort na de bevrijding op het hoofdbureau van politie ‘een
toestand van groote verwarring’. De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS, een
bundeling van OD, LKP en Raad van Verzet) arresteerde in de eerste twee dagen ruim 300
Rijksduitsers en NSB’ers, althans wat het publiek voor NSB’ers hield. De bevolking deed
driftig mee aan de arrestaties en in optocht werden de gevangenen naar de Philharmonie en
vanaf 29 oktober naar het Odulphuslyceum gebracht, omdat het politiebureau de stroom
arrestanten niet kon herbergen. Bijltjesdag beperkte zich in Tilburg tot enkele mishandelingen
en plunderingen van huizen van NSB’ers en Rijksduitsers, waaraan ook bewakingstroepen
van de NBS deelnamen.'? Burgemeester Van de Mortel kwalificeerde de arrestaties als
wanordelijk en niet steunend op proces-verbaal. Hij eiste van de NBS dat deze bevrijd zou
worden van een ‘vrij behoorlijk kwantum ongewenste en ongure elementen’ en dat men ‘apen
van jongens zou beletten rond te sollen met machinegeweren en pistolen’.!** De burgemeester
kreeg het tijdens een overleg op 29 oktober voor elkaar dat de NBS akkoord ging met het
overdragen van de arrestatiebevoegdheid aan een inderhaast geformeerde afdeling politieke
politie van het gemeentelijk politiekorps. Elders in het land verliep deze overheveling van de
arrestatiebevoegdheid veel moeizamer. Blijkbaar had Van de Mortel veel krediet bij het verzet
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en konden ook de in hun functie herstelde politiechefs P. Preusting en B. van der Werff bij de
NBS op steun rekenen. 3!

Ruim 400 gevangenen zaten er begin november in het Odulphuslyceum, waarvan er
152 op 27 november naar Vught afgevoerd werden. De situatie in de school liet veel te
wensen over, er waren te weinig strozakken en het voedsel werd niet tijdig en evenredig
verdeeld. De klachten verdwenen in 1945 niet en ook over andere bewaarkampen, zoals
Kromhoutkazerne en Ave Maria (Nieuwe Goirleseweg), werden negatieve geluiden
vernomen. Er verschenen rapporten over ondervoeding, wantoestanden op zedelijk gebied,
mishandeling, lijfstraffen en fraude door personeel (hulpverlening bij ontvluchtingen, stelen
van kleding, gevangenen laten betalen voor extra voedsel).'*? Bij een huiszoeking werd een
Tilburger door een lid van een NBS-bewakingsdetachement doodgeschoten.!*3 Burgemeester
Van de Mortel wilde een commissie instellen die ging onderzoeken welke geinterneerde
personen gevaarlijk waren voor de geallieerde oorlogsvoering, en daarom in arrest moesten
blijven, en welke konden worden vrijgelaten. In deze commissie, die tevens fungeerde als
zuiveringscommissie voor gemeenteambtenaren kreeg de NBS geen plaats. Binnen het
politieapparaat werd half november Van der Werff aan de kant gezet ten faveure van J.
Veltman, een politieman waarin de NBS geen vertrouwen had. Uit onvrede ging de NBS weer
over tot het eigenhandig arresteren van mensen. Maar midden december kwam er een einde
aan de pretenties van de NBS en trok het Militair Gezag de bevoegdheid tot aanhouding aan
zich. In Tilburg werden op last van Militair Gezag tot en met eind april 1945 964 personen
aangehouden, daarvan waren op dat moment 950 gevallen onderzocht en op basis daarvan
waren 300 personen weer in vrijheid gesteld. Daar stond tegenover dat naast de 964
aangehouden personen nog ongeveer 850 gevallen onderzocht moesten worden.'** De
bijzondere rechtspraak kwam langzaam op gang. De leden van het Tilburgse Tribunaal
konden door problemen bij de werving en bureaucratische procedures pas op 29 augustus
1945 geinstalleerd worden. Op 18 oktober 1945 vond de eerste zitting plaats. Het Tribunaal
onderzocht vooral onvaderlandslievend gedrag stoelende op (sympathiserend) lidmaatschap
van de NSB.

In december 1944 begon de onvrede over het uitblijven van arrestaties van fabrikanten
die gecollaboreerd zouden hebben zich steeds sterker te uiten. De Tilburgse commissaris van
het Militair Gezag S. de Lange, afkomstig van Philips, kreeg van het voormalig verzet het
verwijt te horen dat hij de economische collaboratie niet wenste aan te pakken. Maar veel
mogelijkheden had Militair Gezag niet. Er was nog geen politioneel onderzoek naar
economische collaboratie gestart en landelijke richtlijnen kwamen pas in september 1945. De
NBS had in de eerste dagen wel veel zwarthandelaren gearresteerd, maar moest deze activiteit
al op 29 oktober op last van de burgemeester staken. In het blad Strijd, een anonieme uitgave
waaraan de verzetslieden Tensen en Van der Klei medewerkten, werd Militair Gezag
verweten niet op te treden tegen de Tilburgse fabrikanten, die tijdens de bezetting
jachtpartijen en diners met hoge Duitse autoriteiten hadden georganiseerd.'*> De deelname
aan zo’n jachtpartij van mr. F. Deelen, waarnemend officier van justitie en fungerend
directeur politiezaken in het kanton Breda, tezamen met de van economische collaboratie
verdachte Hub. van Dooren, deed de gemoederen in Tilburg hoog oplopen. Cobbenhagen
stelde dat door dit soort incidenten ‘de spanning in deze stad eerder toe dan afneemt’.!*

Maar er was dus geen regeling voor de zuivering van het bedrijfsleven. Wel konden
werknemers, die lid waren geweest van nationaal-socialistische organisaties door de directeur
van het GAB ontslagen worden. In tegenstelling tot wat in Eindhoven bij Philips geschiedde,
wenste Militair Gezag in Tilburg geen bedrijfsinterne maar een afzonderlijke commissie voor
de bedrijfszuivering. Van Spaendonck besprak de zaak eind november met Frits Philips.
Volgens Van Spaendonck moesten in een dergelijke commissie geen arbeidersleiders
opgenomen worden, maar mensen die oog hadden voor de industrie.!*” Een officier van het
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Militair Gezag bezocht in maart 1945 Tilburg en concludeerde dat de inmiddels met het
onderzoek belaste inspecteurs niet onathankelijk genoeg ten opzichte van de fabrikanten
stonden.!*® Politiecommissaris Veltman was van mening dat je door fabrikanten aan te
pakken, het communisme in de kaart zou spelen.'** Ook de rechercheurs bleken op een enkele
uitzondering na nauwelijks mee te willen werken aan een onderzoek.!'*’ Van de oorspronkelijk
door de staf Militair Gezag voorgedragen leden voor het Tilburgse Tribunaal had er é¢én reeds
een pleidooi gehouden voor een van zwarte handel verdachte fabrikant en bleken twee
anderen directeuren te zijn van textielfirma’s die veel Duitse orders uitvoerden.'*! De
Tilburgse districts militair commissaris Van Mierlo protesteerde tegen deze gang van zaken.

Ondertussen was Jan Vinken, tijdens de bezetting hoofd controleapparaat Rijksbureau
voor Wol en Lompen en daardoor bekend met economische transacties, zo’n zes weken voor
de bevrijding door de NBS aangezocht om een onderzoek naar economische collaboratie in
Tilburg te leiden. Vinken, een Unie-man, was gematigd in zijn zienswijze. Indien het
rijksbureau toestemming verleend had, achtte hij leveranties aan de Duitsers geen vorm van
collaboratie. En als niet een Nederlandse instantie medewerking verleend had, moest van
geval tot geval bezien worden of met de transactie een Nederlands belang gediend was.
Vrijwillige leveringen aan Duitse inkoopbureaus plaatste hij wel onder de noemer
collaboratie. Ondanks zijn genuanceerd standpunt werd zijn onderzoek door de autoriteiten
niet met enthousiasme begroet. Burgemeester Van de Mortel stelde dat de geallieerden niet
zo’n haast hadden met het onderzoek omdat de fabrikanten geen gevaar voor de
oorlogsvoering opleverden.

De zich in kranten en publieke opinie uitende onvrede droeg er waarschijnlijk toe bij
dat op instigatie van het Militair Gezag Vinken op 1 maart 1945 dan toch van start kon gaan.
Hij werd benoemd tot voorzitter van een commissie van vooronderzoek van de politieke
politie, waarvan ook een zekere Ooms en H. Mannaerts van de Kamer van Koophandel deel
uitmaakten. In juli 1945 waren er zo’n 20 fabrikanten en tussenhandelaren opgepakt. De
commissie kwam tot de conclusie dat naast leveranties via het rijksbureau er op grote schaal
zwarte orders geplaatst werden door de Duitsers via een zekere Oberts Feldgens. De
leveringen liepen echter over verschillende schakels zodat de bewijsvoering dat fabrikanten
op de hoogte waren dat leveringen voor Duitsers bestemd waren, juridisch lastig lag.'#?
Volgens een verklaring van Militair Gezag zou het gaan om ongeveer 100 collaborateurs en
om een bedrag van 540 miljoen gulden.!*’ Dat het onderzoek van Vinken flink werd
tegengewerkt is ook te herleiden uit de woorden die districts militair commissaris Van Mierlo
bij zijn eigen afscheid tot Vinken sprak. Hij bedankte Vinken uitvoerig voor het feit dat hij
‘niettegenstaande de over zijn integriteit rondgestrooide laster’ met ‘scherpzinnige en
volkomen eerlijke onderzoekingen’ was gekomen, terwijl hij er zich van bewust was ‘dat hij
door zijn optreden zijn eigen toekomst in Tilburg volkomen ondergroef”.!** Op 3 september
1945 was het Besluit Zuivering Bedrijfsleven afgekondigd en kwamen er eindelijk richtlijnen
op basis waarvan leidinggevenden in ondernemingen uit hun functie ontzet konden worden.
Deze ontzetting kon worden uitgesproken door per bedrijfstak ingestelde zuiveringsraden,
maar ook door bijzondere gerechtshoven en tribunalen.

Na voorbereidingen door de commissie Vinken volgde een uitgebreid onderzoek naar
zwarte handel in de Tilburgse textielindustrie door de opsporingsdiensten.'*> Vast kwam te
staan dat textielgoederen van de firma’s Van Dooren en Dams en van Triborgh buiten de
distributieregelingen om via Tilburgse expeditiebedrijven en enkele tussenpersonen in 1942
en 1943 bij de Duitse inkoopcentrale Union en Co te Amsterdam terecht waren gekomen. De
textielfabrikanten verklaarden te hebben gedacht dat de geleverde goederen aan de
Amsterdamse bevolking ten goede zouden komen. De tussenpersonen stelden te hebben
gehandeld vanuit het motief om wat bij te verdienen. Het Bijzonder Gerechtshof in Den
Bosch stelde de, na de bevrijding tijdelijk in bewaring genomen fabrikanten Hub. van Dooren
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en W. van Spaendonck, onvoorwaardelijk buiten vervolging. Ook de meeste tussenpersonen
werden door het Bredase Tribunaal vrijgesproken omdat niet aangetoond kon worden dat zij
bewust in strijd hadden gehandeld met de belangen van het Nederlandse volk.!#¢ In 1948
besliste het Bijzonder Gerechtshof dat de dossiers over 12 Tilburgse textielfabrieken, die
tijdens de oorlog laken hadden geleverd aan de Wehrmacht, geseponeerd werden.!'*” Met vele
andere gevallen van vermeende economische collaboratie verliep het niet anders, berechting
werd wel voorbereid maar de meeste zaken bleven in de bureaula steken, vandaar dat bij
menigeen de gedachte opkwam dat ‘de kleine man moest lijden, terwijl vooral de hoge heren
er weer goed van afkwamen’.!*® Wel gestraft werd de Tilburgse aannemer Piet van Geloven.
Wegens opzettelijke hulpverlening aan de vijand veroordeelde het Bijzonder Gerechtshof hem
tot negen jaar gevangenisstraf. De Bijzondere Raad van Cassatie bracht op 10 maart 1948
deze straf terug tot vijf jaar. Van Geloven werd op 24 januari 1949 uit de strafgevangenis
Eygelshoven ontslagen.'*

Toen Van Spaendonck kort na de bevrijding werd benoemd in het College voor
Economische Aangelegenheden leidde dat tot kritiek in de verzetsbladen Trouw en Het
Parool. Eerst zuiveren dan pas benoemen vonden de bladen. Ook in de Tilburgse pers dreigde
een actie tegen Van Spaendonck. De Quay, eveneens lid van het College, wilde aan de
agitatie tegen Van Spaendonck een einde maken en stelde de chef-staf van het Militair Gezag
voor een commissie van onderzoek te benoemen. Op 20 november 1944 ontving Van
Spaendonck van Militair Gezag de mededeling dat er een onderzoekscommissie naar zijn
oorlogsverleden was gevormd en dat zijn benoeming als lid van het College voor
Economische Aangelegenheden was ingetrokken.!>® In de onderzoekscommissie zaten twee
Tilburgers: hoogleraar Cobbenhagen en F. van Buchem, geneesheer-directeur van het St.
Elisabeth-ziekenhuis. Cobbenhagen liet doorschemeren dat hij Van Spaendonck zou laten
vallen vanwege de loyaliteitsverklaring der studenten. Van Spaendonck had zijn zoon, die
student was, na het niet tekenen van die verklaring aangeraden zich wel te melden voor de
arbeidsinzet. Het eindrapport van de commissie concludeerde op 13 maart 1945 dat Van
Spaendoncks ‘toegeeflijkheid te groot (is) geweest’.!>! In de zomer dreigde vanuit katholieke
werkgeverskringen een petitie op gang te komen ten gunste van Van Spaendonck. Professor
Kaag van de Hoogeschool, directeur W. de Kort van het GAB, het katholieke kamerlid L.
Kortenhorst en J. Vinken, de voorzitter van de commissie van vooronderzoek naar
economische collaboratie in Tilburg spraken hun steun uit voor Van Spaendonck. De regering
stelde kort daarna een nieuwe commissie in die de vermeende economische collaboratie van
drie topfiguren (Woltersom, Hirschfeld en Van Spaendonck) nogmaals zou onderzoeken.
Deze commissie onder leiding van de industrieel Fentener van Vlissingen oordeelde dat Van
Spaendonck als directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen ten aanzien van de Duitse
vorderingen steeds gehandeld had in de geest van de Aanwijzingen. Zijn aanblijven diende het
Nederlandse belang en het produceren van uniformlakens was volgens de commissie niet in
strijd geweest met het Landoorlogreglement omdat de lakens niet perse voor militaire
uniformen bestemd hoefden te zijn. Van Spaendonck werd in zijn publieke functies hersteld,
wel sprak de ministeri€le beschikking over een op zichzelf niet goed te keuren
‘inschikkelijkheid tegenover de bezetter’.!>

Op 21 november 1944 was een zuiveringscommissie voor ambtenaren benoemd onder
leiding van de hoogleraar Gimbrére. Tegen 106 van de 1259 personeelsleden (exclusief
politie) werden klachten ingediend, tegen 84% daarvan ondernam het college van B&W
uiteindelijk maatregelen. Het zuiveringspercentage in het gemeentelijk apparaat bedroeg
6,27%.'% Ruim 54% van de onderzochte ambtenaren werd ontslagen, landelijk lag dit
percentage naar schatting op 59.!3* De Tilburgse zuiveringscommissie hechtte veel waarde
aan de voorbeeldfunctie die politici en ambtenaren hadden. Zo werd distributieambtenaar A.J.
Prins gestaakt en uit de gemeentelijke dienst ontslagen omdat hij als journalist voor de
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Nieuwe Tilburgsche Courant bijeenkomsten versloeg van Kraft durch Freude en Frontzorg en
stukken publiceerde in het blad van de Nederlandse Landstand. Als voormalig raadslid en als
secretaris van de RKSP-afdeling had Prins volgens de commissie een beter voorbeeld moeten
geven.!

Tegen de Tilburgse politiemannen Gerrits en Boersma werd de doodstraf
uitgesproken. Boersma ontkwam aan die straf, in cassatie kreeg hij 15 jaar cel omdat de
rechters meenden dat zijn aanmelding in 1940 bij de Waffen SS niet een ‘ernstig bedoelde
toetreding tot Duitse strijdmacht’ was geweest, doch slechts was bedoeld om een
‘voorspoediger carriere bij de Nederlandse politie te kunnen verwerven’. Daarnaast waren zij
van mening dat hij in zijn diensttijd ook veel goeds had gedaan. Daarbij speelden verklaringen
van burgemeester Van de Mortel en politiecagent W. Neve, destijds in Tilburg
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de jodendeportaties, een belangrijke rol. Van de
Mortel noemde Boersma een ‘ijverig politieman’ met geen ‘partijdigheid ten voordeele van
N.S.B.ers’. Neve verklaarde dat mondeling door de Joodse Raad te Tilburg dank was betuigd
aan de politie voor het feit dat de deportatieoproepen voor 28 augustus 1942 een dag van te
voren bezorgd werden en dat artsen in de gelegenheid werden gesteld om voor het transport
nog joden af te keuren.!>® Voorbijgegaan werd aan het feit dat ook elders in Brabant de
deportatieoproepen een dag van te voren werden uitgereikt en aan de brieven van joodse
overlevenden die Boersma verweten alles te hebben nagelaten om gearresteerde joden te
helpen. De zuivering van het politieapparaat in Tilburg betrof zo’n 11% van het korps, een
percentage dat nauwelijks afweek van het provinciaal (12%) en landelijk niveau (14%). De
klacht van het verzet dat er in Tilburg veel te slap werd gezuiverd, is niet in overeenstemming
met deze cijfers.!®’

Op basis van het Tijdelijk Persbesluit mocht de Nieuwe Tilburgsche Courant na de
bevrijding niet verschijnen. Maar onder de kop van de in 1931 opgekochte Tilburgsche
Courant kwam de directie in het voorjaar van 1945 toch weer met de krant uit. De
hoofdredacteuren van het Nieuwsblad van het Zuiden en Qost-Brabant, W. Oltheten en J. de
Brouwer, protesteerden tevergeefs bij Militair Gezag.!>® Op 5 april 1945 had directeur L. Arts
van de minister al toestemming gekregen tot heruitgave van de krant. Het verzet wilde deze
ministeri€le beschikking herzien omdat de N7C voor en in oorlog in de ogen van het verzet
fascistische en antisemitische geluiden had laten horen, speciale artikelen schreef over het
aanwerven van arbeiders voor de tewerkstelling en advertenties plaatste van de Wehrmacht en
over veilingen van joods bezit. Directeur Arts verdedigde het doorgaan van de N7C na het
bisschoppelijk herderlijk schrijven van 16 juli 1944 met een beroep op een dergelijk advies
van de vicaris van de Bossche bisschop. Na de perszuivering werden hoofdredacteur A.C.B.
Arts, directeur L. Arts en redacteur P. van Beek voor enige tijd uit hun functie ontzet.!*

De eerder genoemde vanwege zijn journalistieke activiteiten in de oorlog gestaakte
ambtenaar Prins werd via de bijzondere rechtspleging juist gerehabiliteerd. Men oordeelde dat
hij weliswaar aangesloten was bij de Kultuurkamer en inderdaad bij Duitse
propagandabijeenkomsten als verslaggever voor de NTC was opgetreden, maar zoals directeur
L. Arts van de NTC fijntjes opmerkte waren op die bijeenkomsten ook de leden van het
college van B&W aanwezig.!®® Bovendien verklaarde de vader van verzetsman Peter
Hornman dat deze illegale werker in de oorlog in contact stond met distributieambtenaar Prins
vanwege levensmiddelenkaarten voor onderduikers. Zwaar gestraft werd journalist Willem
van Mook, die sympathiserend lid van de NSB was geworden in de periode dat hij artikelen
schreef voor de NSB-bladen De Opstand en Het Nationale Dagblad. Het Bredase Tribunaal
veroordeelde hem tot twee jaar internering, ontzetting uit het kiesrecht en tot een verbod zijn
beroep als journalist nog uit te oefenen.'®! Van Mook, evenals Prins een broodschrijver,
kwam daardoor in financi€le problemen. Hij zag zijn veroordeling als een poging hem alsnog
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als dissident raadslid te straffen: ‘De perszuiveringscommissie die mij ontzet heeft is een
absoluut marxistische commissie die een onathankelijk Katholiek wou treffen’.!®?

Tegen de culturele verenigingen die tijdens de bezettingsjaren hun optredens hadden
voortgezet werd nauwelijks opgetreden. Het Militair Gezag oordeelde dat in Tilburg tientallen
verenigingen waren doorgegaan met voorstellingen voor het publiek en dat daarom ook geen
optreden wenselijk was tegen verenigingen die weliswaar hadden gespeeld onder auspicién
van de Kultuurkamer, maar daarbij niet waren aangesloten.!®®> Aanvankelijk werd directeur
Van der Waarden van de schouwburg door het Tilburgse Tribunaal ontzet uit het recht om
nog langer een leidinggevende functie in het culturele circuit in te nemen, maar na het op
gang komen van een stroom steunbetuigingen van personeel van schouwburg en filmtheater
Chicago aan hun oud-directeur, werd de maatregel teruggedraaid. Weliswaar was Van der
Waarden NSB-lid geweest, hij schroomde echter volgens getuigenverklaringen niet om
tijdens de oorlog bij razzia’s onderduikers in het theater te verstoppen en Duitse
propagandajournaals niet te vertonen.'®*

Exploitatie en nazificatie

De historicus Blom stelt dat het doel van de Duitse bezetter tweeledig was: enerzijds ‘de
Nederlandse economie zowel als de Nederlandse mankracht, dienstbaar te maken aan de
Duitse oorlogsvoering’ en anderzijds ‘de Nederlandse bevolking winnen voor het nationaal-
socialisme en het Nederlandse leven organiseren volgens nationaal-socialistische
beginselen’.!%3 Exploitatie en nazificatie dus. Volgens Blom was het eerste doel overheersend
en succesvol en had de nazificatie met uitzondering van de jodendeportatie slechts in schijn
succes: de organisaties werden wel gelijkgeschakeld, maar zonder dat de mensen voor het
nationaal-socialisme werden gewonnen. Die conclusie gaat ook voor Tilburg op.

Economische samenwerking met de bezetter leek in mei 1940 een nationaal belang om
zo de economie voor instorting te behoeden. Reeds een maand later was de Tilburgse
industrie rimpelloos ingepast in de Duitse oorlogseconomie. Met toestemming van het
Rijksbureau voor Wol en Lompen werd uniformlaken voor de bezetter geproduceerd, maar er
vonden ook clandestiene leveringen op grote schaal aan de Duitsers plaats. Aannemers
verrichtten opdrachten aan vliegvelden, verdedigingswerken en kampen. Ook belangrijke
bedrijven als Volt en de Werkplaats van de spoorwegen werden later ingeschakeld ten
behoeve van de Duitse oorlogseconomie. De hoge lonen lokten aanvankelijk veel vrijwilligers
voor arbeid in Duitsland en Frankrijk. De werkloosheid daalde en dankzij de distributie én
zwarte handel was er nauwelijks sprake van voedselschaarste. De nazificatie van het sociaal-
economisch leven verliep aanzienlijk moeizamer. De gelijkschakeling van de vakbonden werd
grotendeels een mislukking, de leden liepen massaal weg en de bezetter restte niets anders dan
een weinig succesvolle eenheidsorganisatie van bovenaf op te zetten (NAF). Via de Kamer
van Koophandel en de Organisatie Woltersom bleef de bezetter wel in contact met de
belangrijkste representanten van het bedrijfsleven.

Het handhaven van orde en rust was een belangrijke conditie voor een geruisloze
exploitatie. Belangrijkste intermediair tussen bevolking en bezetter was de burgemeester. De
jurist Van de Mortel dwong door zijn manier van optreden respect bij de bezetter en
vertrouwen bij de bevolking af. Rust en orde werden, met kleine rimpelingen tijdens de
februaristaking (1941) en de april-mei stakingen (1943), gehandhaafd en bij andere incidenten
wist de burgemeester met tactvol optreden represaille-maatregelen van de bezetter te
voorkomen. Wel werkten gemeentebestuur en politie van hoog tot laag loyaal mee aan de
uitvoering van de jodendeportaties. Dat vele Tilburgers bereid waren de gewijzigde
machtsverhoudingen te erkennen, bleek uit de massale aanhang die de Nederlandsche Unie
verwierf met een program waarin onder Duitse regie gewerkt werd aan een nationaal reveil.
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De corporatistisch denkende hoogleraren van de Hoogeschool, de regionalistisch ingestelde
leiders van Brabantia Nostra en de katholieke vooroorlogse politici, ondernemers en
vakbondsleiders vonden elkaar in deze beweging onder leiding van de bij de geestelijkheid
vertrouwen inboezemende De Quay. De Nederlandsche Unie vertolkte echter ook de anti-
NSB gevoelens en bleek daardoor voor de bezetter uiteindelijk geen instrument om te komen
tot de beoogde nazificatie. Slechts de voormannen van de vooroorlogse katholieke dissidente
raadsfracties flirtten met het Nationaal Front van Arnold Meyer (Arts) of raakten verzeild in
de NSB (Van Mook, Donders en Smits). Van massaal verzet tegen de bezetter was in de
eerste oorlogsjaren in Tilburg weinig te merken.

De bezettende macht mengde zich zo weinig mogelijk in kerkelijke aangelegenheden.
Wel werden de zuilgebonden maatschappelijke en culturele organisaties opgeheven. Het
katholieke hoger onderwijs was bereid in verregaande mate tegemoet te komen aan de eisen
van de bezetter uit angst voor sluiting en confiscatie van de moeizaam bevochten eigen
onderwijsinstellingen. Het ontspanningsleven in schouwburg, bioscopen en dansgelegenheden
bloeide, evenals het sportleven en het bibliotheekwezen, misschien wel mede omdat men zich
voorzichtig kon losmaken van de verstikkende katholieke zuil. De onder Duitse censuur
schrijvende pers bleef verschijnen en verloor geen abonnees.

De ontwikkelingen aan het Oostfront markeren in 1942-1943 in alle opzichten een
keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Militair gezien raakte het Duitse leger na de slag om
Stalingrad aan de verliezende hand. In het kader van de ‘totale oorlog’ werden steeds meer
Duitse arbeiders naar het Oostfront gestuurd en in maart 1942 kwam in Nederland de
verplichte arbeidsinzet. Deze behelsde een inbreuk op de vertrouwde levenswijze en
betekende voor velen het einde van een houding die gekenmerkt werd door afwachten en
coOperatie. De bezetter ging steeds meer over tot dwang (razzia’s, voornemen Nederlandse
militairen weer in gevangenschap te voeren, loyaliteitsverklaringen studenten) hetgeen leidde
tot het massaal onderduiken van Nederlandse jongemannen en uitbreiding van het
verzetswerk. De arbeidsinzet bleek zo de achilleshiel van de exploitatie, waardoor
tegelijkertijd de anti-Duitse stemming toenam.!'%® Hoogleraren van de Hoogeschool,
wethouders en politieccommissaris Preusting werden voor kortere of langere tijd gegijzeld. Op
het Tilburgse Arbeidsbureau, de afdeling Bevolking van de gemeente, de distributiedienst, op
het politiebureau, onder studenten en de geestelijkheid nam het verzet toe. Burgemeester Van
de Mortel werd na zijn weigering uitvoering te geven aan de verplichte tewerkstelling van
Tilburgers aan verdedigingswerken (Gemeinde-einsatz) in juli 1944 ontslagen en gearresteerd.

De naderende bevrijding tastte de vertrouwde levenswijze nog meer aan. De Duitse
bezetter vernietigde energiebedrijven en machinekamers van fabrieken. Productie en transport
kwamen vrijwel stil te liggen. Door de nabijheid van het front gingen de schaarse
brandstoffen, voedsel en kleding allereerst naar militairen en oorlogsgetroffenen (evacués en
repatrianten). De zwarte handel beleefde een nieuw hoogtepunt. De stad werd overspoeld
door vele duizenden geallieerde militairen, evacués en repatrianten. Echtscheidingen en
buitenechtelijke geboorten stegen explosief. De Tilburgse geestelijkheid reageerde verontrust
op vermeend moreel verval en verwildering. De onvrede en de drang tot vernieuwing uitte
zich ook op politiek en economisch terrein: Comité voor Maatschappelijke Vernieuwing
onder leiding van Cobbenhagen, de competentiestrijd tussen oud-illegaliteit, Militair Gezag
en gemeentebestuur, een verminderde arbeidsmoraal, het kortstondige succes van CPN en
Eenheidsvakbeweging en de publieke verontwaardiging over het uitblijven van een zuivering
van het economisch leven.
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